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Ten tijde van dit schrijven zitten  

wij daags voor de Kaagweek en  

is het natuurlijk een drukte van  

jewelste, de laatste punten moeten 

op de i. Na de bekende maanden  

van voorbereiding kunnen we de  

komende dagen weer los op de Kaag 

en zijn de vooruitzichten prima.

Dat gezegd hebbende is het eerste 

onderdeel van de 101ste Kaagweek al-

weer achter de rug en beleefden we 

afgelopen zondag de tweede editie 

van de Kaag Cruise Culinair, wat een 

feestje is dat toch! Na het klinkende 

succes van de eerste editie in 2022 

gingen we dit jaar nog groter en 

beter op herhaling.

Van 500 couverts naar maar liefst 

650 deelnemers lijkt dit prachtige 

evenement niet meer te stoppen 

noch weg te denken uit onze kalen-

der. Onder de bezielende leiding 

van Frans Sluyters waren ook alle 

chefs weer van de partij en zeer 

gemotiveerd na het succes van de 

première. Het weer was dit jaar een 

spannend element maar de meeste 

deelnemers zijn er zonder een echt 

nat pak vanaf gekomen.

Daags voor de Culinaire Cruise 

mochten we ook dit jaar weer onze 

gasten ontvangen tijdens het traditi-

onele Kaagdiner, een moment waar 

vooral bestuurders van watersport 

liefhebbend Nederland bijeenkomen. 

Even lekker bijpraten op landelijk 

niveau onder het genot van een 

heerlijke dis en omlijst met mooie 

speeches en amusante verhalen, 

heel leuk om te zien hoe iedereen 

aan die avond weet bij te dragen.

Nog weer een paar weken terug in de 

tijd kijken we ook met plezier en trots 

terug op de Kaagrace, wederom een 

ongeëvenaard evenement met op 

zaterdag wel zo’n 1000 roeiers die de 

Kaag overladen met energie, plezier 

en gezonde competitie. Geweldig 

ook om te zien hoe onze vrijwilligers 

dit mega-evenement onder controle 

hebben en ieder jaar weer een visite-

kaartje weten af te geven.

Naast alle evenementen is er op de 

havens ook weer van alles gebeurd 

en aan de hand. Zo hebben we nieu-

we bomen geplant op het terras voor 

het havenkantoor van de Kaagsoci-

eteit en ziet dat stukje tegelveld er 

opeens veel vriendelijker uit, goed 

dat er weer wat groen terug is nadat 

we eerdere jaren alleen maar bomen 

hebben moeten kappen.

Verder zijn de beschoeiingen op  

haven Oost nu deels vervangen en 

de werkzaamheden nu even afge-

rond evenals één van de grotere 

steigers in de haven Kaagsociëteit. 

De geplan de bootliften staan er 

nu ook allemaal en bevorderd het 

zeilen in de Pampus en Yngling. 

Daarnaast geeft het de vereniging 

een hele sportieve “look” en staat 

er nu echt een Kaagsociëteit met 

aanleg, uitgaan - en zeilcentrum.

 

In mijn vorige voorwoord haalde ik 

ook de nieuwe geborduurde vlaggen 

aan en wapperen die ondertussen 

aan menige vlaggenstok, ze zijn 

echt prachtig geworden. Stap voor 

stap blijven we dus werken aan 

uitstraling, communicatie en  

verbetering van alles en op alle 

denkbare fronten.

Als laatste punt in dit voorwoord 

neem ik u graag mee in mijn 

gedachten als het gaat om opvol-

ging, niet schrikken want het duurt 

nog wel even! Toch is regeren ook 

vooruitzien en de tijd vliegt, voor we 

het weten is het april 2025. Hoogste 

tijd om dan af te zwaaien terwijl het 

heel mooi zou zijn als we onszelf in 

de nog resterende periode kunnen 

voorbereiden op die bestuurswissel. 

Wellicht is de keuze om binnenkort 

een vice-voorzitter te installeren in 

dat verband helemaal niet zo gek? 

Meekijken, meelopen en deels taken 

overnemen om straks helemaal klaar 

te zijn voor de rol die eenieder overi-

gens op zijn of haar eigen manier 

zal gaan invullen.

Bewust noem ik ook haar want hoe 

mooi zou het zijn als ook De Kaag 

haar eerste vrouwelijke voorzitter 

zou krijgen waarmee wij in de voet-

sporen zouden treden van bijvoor-

beeld de Braassem en KWVL te 

Loosdrecht, de tijd lijkt rijp. Tegelijk 

moet en mag ik de heren natuurlijk 

niet achterstellen en wie weet gaat 

deze verkapte oproep wat leuke 

eerste verkennende gesprekken 

opleveren, wij zijn benieuwd.

Maar nu eerst genieten van alle 

vakan ties en uitrusten na een 

intensief voorjaar, laat het water 

stromen, de zon schijnen en laat de 

wind lekker waaien.

Met Kaagse groet,

Max Blom

Voorzitter

Beste  
Kaagvrienden,

voorwoord
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Loosdrechtseweg 198, 1215 KD Hilversum
+31 35 720 06 00 • info@detoekomst.nl • detoekomst.nl

Echt laten zien wie je bent, maakt je merk sterk.
Wij halen graag het beste uit je organisatie
naar boven via een slimme merkstrategie,
krachtige communicatiemiddelen en opvallende
campagnes. Dat doen we met enthousiaste
expertise, resultaatgerichte daadkracht en oog
voor duurzaamheid.

Het beste voor je merkdesign
digital
learning
print
sign
promo
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• Bouwjaar 1980 door Jachtwerf Houkesloot

• 200 pk MAN diesel, boegschroef en vinstabilisatoren

• Afmetingen: 14,99 x 4,00 x 1,50 (m)

• 3 hutten met totaal 5 slaapplaatsen

• Heeft altijd ligplaats in boothuis gehad

Prachtige De Vries Lentsch Kotter 14,99 te koop van de eerste eigenaar. U heeft haar ongetwijfeld op de Kaag 

zien varen. Zeer goed onderhouden! Alle onderhoudshistorie beschikbaar sinds de bouw van het schip in 1980.

Vraagprijs € 169.000

JACHTMAKELAAR  Sjoerd Paddenburg        loosdrecht@devalk.nl      +31 35 582 90 30

TE KOOP
DE VRIES LENTSCH KOTTER 14,99

WWW.DEVALK.NL

Meer info?

Scan de code

Wist je dat…?

Onze voorzitter Max ook 

een begenadigd zanger 

is? Tijdens de Kaagweek 

aan het Lange Tafel Diner 

waren een paar honderd 

zeilers getuige van deze 

unieke gebeurtenis. 

Nieuwsgierig geworden? 

Scan de QR-code  

en bekijk het optreden.

Er tegenwoordig  

prachtige Kaagvlaggen 
en wimpels te koop zijn 

met geborduurde kroon?

Vraag ernaar bij het  

secretariaat.

Je bij het secretariaat 

leuke puzzeltochten  
kan krijgen voor een 

leerzaam en vermakelijk 

tochtje over de Kager-

plassen? Wel even een 

belletje vooraf graag, dan 

kunnen we een aantal 

exemplaren printen.

We een club van 100  

hebben waar jij ook lid 

van kan worden?

Tot die club behoren 

leden die ieder € 100,- 

per jaar doneren ter 

ondersteuning van de 

Kaagweek. Dat zijn dus 

leden die bereid zijn net 

eens iets extra’s voor de 

vereniging te doen.

https://www.detoekomst.nl
https://www.devalk.nl
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motorbotentocht

Z
ondag 6 november 2022, een 
koude en door regen geteis-
terde dag, hadden we weer 
het eerste palaver in hotel 
Noordzee te Katwijk voor de 

Motorboottocht 2023, echter nu wel 
met een verrassende wending. Onze 
vlootcommandant Arno Mulder neemt 
stipt om 17.00 uur het woord en waar 
iedereen vol verwachting is, van wat 
de vaarroute 2023 zal zijn, meldt hij tot 
onze verbijstering, na vele jaren te stop-
pen met de organisatie, die hij samen 
met Wim Hoek en hun beide echtgeno-
ten al die tijd heeft gedaan. Hoe moet 
dit nu verder? Eerst maar eens een 
drankje en het diner. Motorbootvaar-
ders zouden geen motorbootvaarders 

zijn als ze dit onverwachte probleem 
niet zouden aanpakken. Voordat we 
huiswaarts gaan is er al sprake van een 
voorlopig team o.l.v. Leo Houweling. 
Alles zal goedkomen. 

Begin 2023 heeft een team van schip-
pers de koppen bij elkaar gestoken en 
een nieuwe tocht uitgezet. Een tocht 
van 7 dagen met 18 schepen en circa 
36 bemanningen vereist wat voorbe-
reiding in de havens, ligplaatsreserve-
ringen, restaurants, de vaarweg en ons 
immer leuke sociale programma. In 
april 2023 is er meer duidelijkheid. We 
gaan naar het zuiden met als eindbe-
stemming Middelburg. Dat betekent 
bij goed weer een vaarroute door 

 Het konvooi door Schiedam.

MOTORBOOTTOCHT 2023 KWV DE KAAG  

EEN VOC-ROUTE 
DOOR ZEELAND                                                                                                           

8

Oude vrienden 
ontmoeten 
elkaar of er  
geen jaar  
voorbij is 
gegaan.

KAAGNIEUWS

10 – 17 MEI

›
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Rotterdam, de Oude Maas, Willemstad, 
Volkerak en over de Oosterschelde naar 
Zierikzee, het Veerse Meer, Veere, ka-
naal door Walcheren naar de hoofdstad 
van Zeeland.

Helaas kunnen door omstandigheden 
een viertal schepen van het eerste uur, 
toen de motorboottocht nog Haring-
tocht heette, dit jaar niet deelnemen, 
t.w. de Lady Maria van oud commodore 
Wim en Truus Hoek, de Meers van 
Peter en Thea de Mooy, de White Lady 
van Jan en Greet Schoneveld en de 
Lady Noordzee van Ciska Kruyt, Frans 
en Henny. We verwelkomen wel twee 
nieuwkomers, “Kleine Meid” van Ton 
en Addy Pennings 14.55 m. helemaal uit 
Curaçao en de “Sanibel Island” van Ruud 
en Annemarie Camphuijsen, 10.70 m.

Woensdagavond 10 mei is de start op 
de Kaagsociëteit met palaver en diner 
bij Koen. Oude vrienden ontmoeten 
elkaar of er geen jaar voorbij is gegaan. 
De vaarbescheiden worden uitgereikt, 
vaarschema, vlootoverzicht, histori-
sche info van Micky de Rooy over de 
te bezoeken havens, de havengidsen 
Noord en Zuid, de Delta gids, het socia-
le programma en al die subtiele details 
die deze tocht voor de deelnemers zo 
leuk maken, met toelichting. Arno 
licht nog even e.e.a. toe: discipline bij 
de sluizen en bruggen, aansluiten,  
marifoonkanaal 73 voor de communi-
catie en tempo met varen.

Op do 11 mei starten we, met redelijk 
maar wel koud Hollands weer via Zijl en 
Schie naar Schiedam. Hier plenst het 

van de regen, maar dat mag de sluis- en 
brugwachters niet deren, die gaan op 
de fiets in oliepak mee om de sluizen en 
bruggen te openen tot we bij WV Nieuwe 
Haven aankomen. In Schiedam is  
inmiddels het zonnetje gaan schijnen  
en dus, tijd voor de haringparty in het 
clubhuis van WV Nieuwe Haven,  
traditioneel verzorgd door Truus en 
Wim Hoek, maar dit jaar is het anders.  
Ondanks dat Wim en Truus niet mee-
varen met de tocht, wilden ze toch de 
Katwijkse haring en salades in Schiedam  
komen brengen. Helaas kon dat niet 
meer en mede-organisator Leo Houwe-
ling improviseerde e.e.a. zodat er toch 
haring was, met een uitgebreid buffet, 
mede verzorgd door de enthousiaste 
vrijwilligers van de Schiedamse club.

Op het moment van het opmaken van 

motorbotentocht

dit verslag, eind mei, twee weken na 
het einde van de tocht, is onze lieve en 
actieve Truus van de Lady Maria helaas 
toch voor velen nog plotseling overleden. 
Vele jaren organiseerde zij mede deze 
tocht. Onze gedachten bij het schrijven 
van dit oer-traditionele deel van onze 
tocht, de haringparty, zijn bij Wim en 
zijn gezin. In de toekomst zullen wij de 
afwezigheid van Truus erg missen.

Omstreeks 1260 ontstond de eerste be-
bouwing van Schiedam onder de naam 
Nuwer Sci rond een dam in de Scie met 
een strategische ligging op de reisroute 
‘s Gravenhage-Schiedam-Brielle-Zie-
rikzee’. Hier ontstond een centrum van 
handel en visserij dat uitgroeide tot een 
bloeiende haringvisserij en handel. 
Later met haar vele molens binnen de 
grachtengordel en de verwerking van 

graan en rogge tot jeneverstad van Hol-
land. Bezoek het jenevermuseum voor 
meer informatie. Schiedam mag zich 
vergelijken met Amsterdam, Leiden en 
Delft en is zoals zo vele havenstadjes 
bijna een openluchtmuseum. Ons ver-
blijf van één overnachting is eigenlijk 
veel te kort, maar wij moeten verder.

De volgende ochtend 8 uur palaver 
voor de tocht over de Nieuwe Water-
weg richting Botlek en de Oude Maas. 
Zorgvuldige planning in dit drukke 
rivierengebied en de Rotterdamse 
wereldhaven, is noodzakelijk om opti-
maal van de stroom en het tij gebruik 
te maken. De Vassilia, het nieuwe 
schip van Laurens en Micky (voorheen 
de Kemphaen) beschadigde helaas 
de schroef in de Rijswijkse Schie een 
paar dagen eerder, doordat ze door een 

›

›

 Foto boven: Kokkelvisser YE 100.
 Foto onder: Deelnemers motorboot-
tocht 2023

 Vloot afgemeerd in Veere.

 Genieten van de binnentuin.
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beurtschip op de keien werden gezet. 
De Vassillia kan in Barendrecht op de 
helling voor inspectie en reparatie. 
Zij varen bijna stationair, geassisteerd 
door de Hero (Hein en Tineke Mulder) 
en de verkeersleiding via de marifoon 
blokkanalen, vanaf de Nieuwe Water-
weg, de Oude Maas op. Hier ontmoeten 
zeevaart, binnenvaart en pleziervaart 
elkaar op één van het drukste vaarweg-
knooppunt van ons land. Opletten dus.

Op de drukke maar prachtige Oude 
Maas vaar je, strak stuurboord hou-
dend, zomaar ineens vlak naast een 
oplopend zeeschip. Wij vervolgen onze 
weg stuurboord uit, de Dordtsche Kil op 
met het laatste stukje tij mee. Hoe krijg 
je het voor mekaar, maar in Willemstad 
ligt de hele vloot aan de kade in de oude 
stadshaven. Ook hier niet veel tijd dit 
stadje te bezoeken, Ruigenhil, ontstond 
na inpoldering in 1572, een plek uiterst 
strategisch gelegen ten opzichte van 
Holland, Zeeland en Antwerpen.  
Willem van Oranje maakte van Ruigen-
hil de huidige vestingstad. Na de moord 
op hem in 1584, is als eerbetoon aan 
hem, de naam van de stad veranderd in 
Willemstad. ‘s Avonds een uitgebreid 
diner in, hoe kan het ook anders, “het 
Wapen van Willemstad”.  

Zaterdag 13 mei, 8.30 uur na palaver 
en vaarinstructies vervolgen we onze 
weg via de Volkeraksluizen, het is 

er rustig, het Volkerak op. Sommige 
vaarders vinden dit een saai stuk, 
maar wij genieten van het ruime water 
en verheugen ons op het zilte nat van 
de Oosterschelde. Na de Krammersluis 
gebeurt er iets met je. We komen op tij, 
het is hoogwater en we varen door het 
kristalheldere, bruisende naar zout 
geurende water richting Bruinisse het 
Zijpe op. Het is stralend helder zonnig 
weer met een noordoost passaatach-
tige wind. Hier hebben we een boot 
voor. Verraderlijk zijn in dit voorma-
lige getijdegebied de ondiepten. Arno 
waarschuwde ons er bij het palaver 
voor, geen boeitje “af te snijden”. 
Ervaren schippers, ondanks onze 
relatief ondiepere schepen doen dat 
ook niet bij afgaand water, maar toch 
zie je soms een (zeil)schip vastliggen 
en dan ben je minimaal 6 uur zoet op 
een zandplaatje. Aangekomen bij de 
Oosterschelde wakkert de wind wat 
aan naar 4-5 beaufort, maar we varen 
onder het oppertje van Schouwen- 
Duiveland richting de Zeelandbrug. 
Voor de kleinere lage schepen komt er 
wat meer zout water over. Ank van de 
Knopendoos, die opzag tegen “groter 
stromend getijdewater” genoot volop 
van deze schitterende vaartocht 
naar Zierikzee. Wat is het varen door 
dit grootste Natura 2000 gebied van 
Nederland iedere keer weer een  
belevenis. Eind van de middag lopen 
we Zierikzee binnen. Ook hier eerst een 

traditie. Laurens en Micky zijn beiden 
jarig vandaag, dat vierden we altijd op 
de Kemphaen, maar die is verkocht, 
hun nieuwe schip ligt kreupel in 
Barendrecht maar zal binnen 3 dagen 
gerepareerd zijn door de firma Jooren 
in Dordrecht. (Motorbootvaarders 
onthoudt die naam voor het geval dat). 
Laurens en Micky volgen ons nood-
gedwongen met de auto en we vieren 
met 36 man de verjaarsdagsthee met 
taart (i.p.v. de Berenburgborrel) op de 
steiger in de stralende zon vlak voor de 
Zuidhavenpoort. In Zierikzee blijven 
we een dag liggen. De stad is ontstaan 
rond 849, haar naam ontleent ze aan 
haar ontdekker de Hongaarse Ziringius 
of Zierik samengevoegd met de ligging 
aan de kreek de Ee. In Zierikzee kun 
je je rustig een tijdlang amuseren, een 
stad met 500 monumenten.

De volgende dag gaan we allen van 
boord, de bus in, richting Yerseke om in 
te schepen op een voormalige Kokkel-
visser YE 100, die nu al 25 jaar rond-
vaarten verzorgt op de Oosterschelde. 
Schipper Adriaan Marinus en echtge-
note doen “educatieve mossel- en oes-
tervaarten”. Het hele schip is voor onze 
vloot, wij sturen, navigeren, luisteren 
naar de verhalen van schipper en de 
schipperse, de viskorf gaat overboord 

om zoal te zien wat de bodem van de 
Oosterschelde biedt. Een kleine bloem-
lezing en uitleg van wat er naar boven 
komt, enthousiast door haar verteld 
over: waterspinnen, kokkels, Japanse 
sla, zeesterren, oesters, krabbetjes, 
zeevlooien, zakpijpers, tepelhoorns en 
natuurlijk mosselen. Over deze laatste 
twee vijanden van de mossel is enige 
hilariteit met spontane filosofische 
gedachten en uitspraken. Een kleine 
toelichting: de zakpijper is een in zee 
levend chorda dier dat vanwege zijn 
vorm vernoemd is naar de oude naam 
voor doedelzak. De tepelhoorn is een 
vleesetende slak die een gaatje in de 
mossel boort en die leegzuigt. Andere 
vijanden van de mossel zijn de scholek-
ster en zeesterren. 

Na deze prachtige korffuikdemonstra-
tie volgt een mossel klasse-I lunch op 
het schip. Het is een genoegen te zien 
met welk een respect de schippers 
over het gebied en de natuur spreken, 
waar binnen zij leven en varen. Er zijn 
ook zorgen, getuige de grote groene 
geusvlag op de voorplecht met als 
tekst: “Stop de grote groene leugen” 
welke de zorg aangeeft over de over-
heid- en milieu maatregelen welke deze 
bedrijfstak boven het hoofd hangen. 
Desondanks een memorabele dag op 

motorbotentocht

Hoe krijg 
je het voor 

mekaar, maar 
in Willemstad 

ligt de hele 
vloot aan de 

kade in de oude 
stadshaven.

›

›

Foto boven: 'Jantje van  
Leyden' bij de Zeelandbrug.
Foto midden: koffie en taart  

op steiger. Foto onder: Wat de  
viskorf bovenbrengt .
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De Blauwe Vlag is een internationale milieu  

onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan 

stranden en jachthavens. Het is een erkenning 

voor de inspanningen die het strand of jachthavens 

leveren op het vlak van milieu- en duurzaamheids-

management, veiligheid, waterkwaliteit, bewust-

making en educatie, en afvalpreventie en -sortering. 

De Blauwe Vlag wordt uitgereikt aan meer dan 5.000 

stranden en jachthavens in 50 landen wereldwijd. 

Op 11 mei reikte Helga van Leur de onderscheiding 

uit op het strand van de Wassenaarse Slag. De Kaag 

heeft deze onderscheiding wederom ontvangen als 

kroon op het werk van de duurzame exploitatie van 

de jachthavens. 

 

De blauwe vlag wappert in onze vlaggenmasten. 

Leden kunnen na het tekenen van een verklaring 

waarin zij aangeven een duurzame watersporter  

te zijn, een blauw vaantje verkrijgen bij het  

secretariaat.   

Pauline de Zwart

NEDERLAND  
TELT 195  

BLAUWE VLAGGEN  
IN 2023: 

134 jachthavens 

54 stranden 

7 recreatiestranden

Blauwe Vlag 2023 
voor KWV De Kaag

deze Oosterschelderondvaart voor onze 
vloot.
 
Vanuit Zierikzee varen we de volgende 
dag in nevelig weer met de vloed-
stroom mee richting het Veerse Meer 
bestemming Veere. Het zicht op de 
altijd nog indrukwekkende witte 
Zeelandbrug wordt ons door nevel 
ontnomen, evenals de zeehonden op de 
Vondelingenplaat die nu ondergelopen 
is. Door de Zandkreeksluis in kiellinie 
over het Veerse meer. In Veere worden 
we één voor één door Arno de haven 
in gedirigeerd, naar onze plaatsen aan 
de kade voor de Campveersche toren. 
Er waait een straffe wind. ’s Avonds 
zijn we te gast in het restaurant van de 
Jachtclub Veere. Eigenlijk moet je hier 
spreken van een theaterdiner met als 
artiesten de beide zusjes Juul en Nicky 
die van de bediening en het serveren 
een waar spektakel maken. De avond 
wordt afgesloten met Hollandse 
liederen en dans door de opvarenden 
opgejut door Petra Kempeneers en Elly 
van Kampen.

De volgende ochtend, een stadswan-
deling door het “openluchtmuseum” 
Veere. Veere is ontstaan eind 13de eeuw 
en is groot geworden door het huwe-
lijk van de stadhouder van Holland, 
Wolfert VI van Borsele met de Schotse 
Mary Stuart in 1444. Resultaat een 
bloeiend handelsverkeer met wol uit 
Schotland in ruil voor dakpannen, 
laken, tuinbouwproducten en wapens 
uit de Nederlanden. Het ontstaan van 
een welvarende zeehaven en bakermat 
voor de latere VOC-activiteiten in de 
Gouden Eeuw.

De laatste vaardag voert ons over het 
kanaal door Walcheren naar Middel-
burg waar we afmeren midden in de 
stad aan de Rouaansekaai bij WSV de 
Arne. In de 17de (gouden) eeuw was 
Middelburg, na Amsterdam, de tweede 
stad van Holland en centrum van de 
handelsroutes op Frankrijk, Engeland 
en de Oostzee. Alle straatjes, slobjes, 
steegjes, pleinen en kerken ademen 
hier de VOC en het handelsverleden 
van weleer. Onder leiding van een oud 

leraar geschiedenis van het lyceum 
worden we in enkele uren rondgeleid 
door het historische centrum van de 
stad. Middelburg is rijk en groot ge-
worden door de handel in wol, laken en 
wijn waarvoor het in de middeleeuwen 
al stapelplaats was. In 1550 importeer-
de Middelburg zo’n 11 miljoen liter! Die 
handel en de beroepen daaromheen 
komt terug in bijna alle straatnamen.  
Er zijn 1150 monumenten te bekijken. 
Als tussendoortje organiseert Elly ’s 
avonds een filmbezoek in de  
Kloveniersdoelen waar zich het klein-
ste filmzaaltje van Nederland bevindt. 
De film ging over het leven van Little 
Richard, zanger en pianist, een belang-
rijke grondlegger van de rock and roll 
in de vijftigerjaren. Ook historie dus.

In Middelburg beëindigen we onze 
vaartocht met het Hemelvaartweekend 
voor de boeg.

Tot slot een afsluitende borrel met 
toespraken in het monumentale huize 
Brugmans en het slotdiner in “la Picola 
Italia” daar vlakbij. Onze tocht was een 
prachtige reis door ons land, steeds 
in de havens liggend naast een ander 
schip, met nieuwe verhalen, en anek-
dotes over de familie, kinderen, werk 
en het beroep, het varen en natuurlijk 
je schip.

Namens alle deelnemers van de tocht, 
dank aan Leo Houweling voor de alge-
mene leiding en planning tocht, Arno 
voor het verzorgen van de palavers, 
ligplaatsen havens en veilig varen, Elly 
voor de financiën en uitjes, Micky voor 
de historie (met dank voor het gebruik 
daarvan in dit verslag).

Het was weer fantastisch mooi. 

Rudy en Franky Kuiters
mv Irene

Alle straatjes, 
slobjes, 
steegjes, pleinen 
en kerken 
ademen hier 
de VOC en het 
handelsverleden 
van weleer.

›

motorbotentocht
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scillies

D
ie twee woorden waren waar-
schijnlijk het eenvoudigste 
aan het hele plan om daar te 
gaan roeien. De logistiek is 
om te beginnen een uitda-

ging: met acht roeiers en een stuur-
vrouw, onze Pilot Gig “Double Dutch”, 
bagage voor een week en duizend en één 
onontbeerlijke zaken moet je naar het 
einde van Engeland, Lands End om daar 
de veerboot naar St Mary’s te nemen. 
Dirk nam de nachtmerrie achtige  
uitdaging aan om de Kanaaltunnel te 
regelen en de veerboot heen en weer 
naar St Mary’s.  

Dat lijkt best eenvoudig tot je je reali-
seert dat die drie – vier dagen er honder-
den ploegen en vele tientallen gigs naar 
de Scillies moeten, allemaal op die ene 
veerboot die maar drie gigs tegelijk kan 
vervoeren en maximaal 300 passagiers. 
Het minste probleem was de B&B waar 
De Kaag zo’n beetje een reservering tot 
Sint Juttemis voor heeft, maar verder 
was het maandenlang flink gepuzzel. 

De reis zelf op dinsdag 25 en woensdag 
26 april ging vlot, tot we aan de Frans 
– Engelse grens bij Calais kwamen. 
Na Brexit is de UK geen onderdeel van 

de EU meer, wat ons slimste en meest 
wetenschappelijke ploeglid, Ernst Jan, 
zich niet helemaal had gerealiseerd. 
Een Nederlands ID was voldoende 
om de UK in te komen dacht hij, niet 
helemaal onredelijk omdat de Kanaal-
tunnel dat bij reservering als identi-
teitsbewijs accepteerde. Helaas dacht 
de UK Border Control daar toch anders 
over. “Have you ever heard of Brexit 
sir?” was hun onderkoelde vraag. Geen 
toegang zonder geldig paspoort, geen 
uitzonderingen. Het zag er niet bepaald 
rooskleurig uit. Tot Dirk de heldere 
gedachte had om de sportgekke Britten 
voor te houden dat wij op weg waren 
naar het WK Gig roeien, we een uitno-
diging hadden en (gelukkig toeval) we 
allemaal onze Oranje ploegjassen aan 
hadden. Ernst kreeg nog wel de vraag 
of hij een belangrijke positie in de boot 
had, maar het pleit was beslecht en we 
mochten het beloofde land in! Ernst 
had wel meer (angst) zweet vergoten 
dan bij welke training dan ook.
 
Na een rustige overtocht op woensdag 
26 april lonkte dan het roeiwalhalla,  
St Mary’s. De B&B was nagenoeg per-
fect, zowel in sfeer, ligging als de zeer 
Britse landlord & lady, Ben en Jenny. 
Enig nadeel, maar dat wisten we van 
tevoren al, was dat de kamers alleen 
tweepersoonsbedden hadden en we 
dus elk een slapie moesten uitzoeken 
om het bed mee te delen. 

Die woensdag zocht de ploeg van SRV – 
Scheveningen – een stuur, ik vond het 
leuk om dat te doen. Een mooie trai-
ning naar het eiland Tresco en een bak 
koffie daar volgde. Zorgelijk was dat 
het weer niet bepaald goed te noemen 
was. Laaghangende bewolking, mist, 
kille temperatuur, de weg terugvinden 
naar de baai bij Hugh Town ging niet 
vanzelf. 
 
Dat weer was zo en bleef zo. Donderdag 
27 april, tijdens een mistige training, 

scheurde een onderdeel van de houder 
waar de pinnen in vast zitten en het 
was pure mazzel dat de Double Dutch 
op het strand gezet werd pal naast de 
loods waar de Scilly Gig bouwer werkte. 
Hij zorgde voor een snelle en perfecte 
reparatie. 
 
De eerste wedstrijddag, vrijdag 28 april, 
werd er meteen een van onzekerheid. 
De mist was op momenten zo dik dat 
de wedstrijdleiding continu overwoog 
races aan te passen of uit te stellen. 
Dat werd in de ochtend bij het palaver 
voor stuurlieden in het fraaie roeiers-
kerkje van het dorp meteen al aange-
geven. Die dag goot het ook zo van de 
regen dat de goten en het rioolstelsel 
van Hugh Town overweldigd leek te 

Team Alleman op de World 
Championships gig rowing

›

Het WK Pilot Gig roeien, stelt 
nooit teleur en brengt spektakel 
en kleur in één klap. Voor het 
eerst gehouden in 1990 en  
trok slechts een paar crews uit 
Cornwall aan. Nu is het aantal 
deelnemers toegenomen met 
crews die uit de hele wereld  
komen, inclusief de Kaag.

SCILLY ISLANDS 28 TOT 30 APRIL 2023

Laaghangende 
bewolking, 
mist, kille 

temperatuur,  
de weg 

terugvinden naar 
de baai bij  

Hugh Town ging 
niet vanzelf. 
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worden en de brandweer moest uit-
rukken om het water weg te pompen. 
Dat het weer wat kil en grijs bleef, deed 
wel wat afbreuk aan de pret, je zit en 
roeit toch liever in een lekker zonnetje, 
maar vooralsnog ging het om roeien 
en racen. En hoe! Een start op zee, met 
veel ploegen tegelijk in onze heat, start 
op één lijn en dan in een flauwe bocht 
naar de smalle finishlijn bij de haven. 
De GoPro van onze slag Jack laat goed 
zien hoe spectaculair die races waren. 
Omdat we in twee klassen meededen 
(ouwe mannen en hele ouwe mannen) 
hadden we onze ploeg naar leeftijd 
verdeeld zodat alle acht roeiers aan bod 
zouden komen. Dat dat een onfortuin-
lijk slot zou krijgen, konden we toen 
nog niet weten. 

Zaterdag 29 werd er weer zo’n specta-
culaire lange race geroeid, nu met alle 
100+ deelnemende ploegen op één 
startlijn van bijna 1 kilometer breed. 
Het was gezellig aan de start, met veel 
zingen en joelen van Engelse ploegen, 
maar eentje sprong er in negatieve zin 
uit, de hometown ploeg van de kroeg 
“The Mermaids Inn”, schreeuwend en 
met bier aan boord. We roeiden dichtbij 
hen en tegen het einde van de race 
haalden we ze in waarna ze opeens 
op ons instuurden. Jack moest even 
stoppen met roeien, zonder schade aan 
zijn riem gelukkig. Op het filmpje van 
de race kan je stuurvrouw Gea enkele 
krachttermen horen gebruiken en 
gelukkig waren ze ons maar beperkt 
tot last. 

Je eindpositie in de lange race bepaalde 
de groep waarin je later de sprintrace 
van 1 zeemijl vanaf Nut Rock zou roeien 
en dat werd de allerbeste race die zeker 
ik, maar ik geloof ook de anderen aan 
boord, ooit geroeid hebben. De boot 
vloog over het water, er zat een fantas-
tisch ritme in de haal en we waren ex-
tatisch toen we over de finish kwamen. 
Wat een ervaring!

 
Opeens brak de zon door en kregen de 
Scillies een heel ander uiterlijk en een 
(sub)tropische sfeer. Alle ploegen kwam 
in heats van tien boten (de langzaam-
ste heats eerst) naar de finish gesprint 
waarna ze in een cluster bijeen gingen 
liggen, met de riemen ophoog als saluut 
aan de strijders die na hen kwamen. 
Daarmee kregen de laatste tien boten 
die om de wereldtitel streden een gewel-
dig onthaal bij nadering van de finish. 
“Ogi ogi ogi, oi oi oi” schreeuwden de 
toeschouwers vanaf de kade en na de 
laatste finish haastten Martijn en ik ons 
aan boord van de Double Dutch om dit 
slotfeest mee te kunnen maken. 

En de pret was nog niet over! Want het 
(nu) zo fraaie weer lokte een laatste 
stuiptrekking van Alleman uit, skinny 
dipping (nou ja, bijna dan) van de hele 
ploeg in het héél koude water in de 
baai. Voor sommigen duurde het feest 
nog veel langer, met een bruisend en 
stampend (en drank overgoten) feest 
in de Mermaid tot in de kleine uurtjes. 
Dat leverde de volgende dag bij de 
overtocht terug naar Penzance bleke 
neusjes en onvaste benen op, wat de 
pret van een onvergetelijke week op 
misschien wel het mooiste WK roeien 

ter wereld niet mocht drukken.

Dank aan allen die ons hebben  
bijgestaan en geholpen, in materiele  
en financiële zin:
• Kaag Business Club
• Architectenbureau Kroner 
• Dümmen Orange The Netherlands BV
• Jacobs Promo Items
• Oosthoek Beleggingen BV
•  Het team havenmeesters en boten-

bouwers van KWV De Kaag voor de 
perfecte restauratie van de Double 
Dutch (die haar zusterschepen weer 
mocht ontmoeten)

En niet in de laatste plaats aan de  
UK Border Control die hun plicht aan 
het land hebben verzaakt maar hun 
sportieve plicht absoluut hebben  
vervuld! 

Bas Kreuger 

BENIEUWD NAAR DE VIDEO? SCAN DAN DE QR-CODE

En die vrees bleek bewaarheid te 
worden. Mist deed telkens de starttijd 
opschuiven en zelf een damesrace 
helemaal uit het programma schrap-
pen. En zo kwam het dat Martijn en ik, 
die in de ochtend niet zouden roeien, 
maar wel de finale ’s middags, bij die 
laatste race buiten de boot stonden. 
Dat is de consequentie van het gaan 
met de complete ploeg van acht man 
en niet een selectie van zes. Hoe bitter 
ook voor ons (maar anders hadden 
twee anderen er natuurlijk naast  
gestaan), het werd een geweldige 
finale.  

Elke avond werd er in restaurants 
gegeten die Jack al ver van tevoren had 
gereserveerd (want met vele honderden 
hongerige roeiers is een plek aan tafel 
niet gegarandeerd) en dat liep van shared 
dining tot chique naar een vette fish and 
chips in the Mermaid. Opvallend hoeveel 
goede restaurants er op de Scillies zitten. 
Het is ook geen goedkope vakantie-
bestemming, wat een blik in de etalage 
bij de lokale makelaar wel bewijst.  
 
Het bleef echter kil en mistig en we 
keken met enige vrees naar de zondag, 
de finaledag.

Ogi ogi ogi,  
oi oi oi, 

schreeuwden  
de toeschouwers 

vanaf de kade.

›
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Sinds 2014 hebben door middel van Optimist 
on Tour, het jeugd kennismakingsprogramma 
van het Watersportverbond, 125.000 kinderen 
kennisgemaakt met watersport. Om een vervolg
stap te maken in de watersport, blijkt echter de 
afstand naar watersportverenigingen of vaar
scholen in eigen omgeving vaak te groot. Daarom 
introduceren we samen met het Watersport
verbond en de Gemeente Den Haag de ‘Mobiele 
Zeilles’. Hierbij komt de zeilles naar jou toe in 
plaats van dat jij naar een watersportvereniging 
of vaarschool moet gaan.

In juni 2022 vond de eerste Mobiele Zeilles plaats in Den 
Haag. Dit was een groot succes. In aanloop naar The Ocean 
Race en het Allianz WK Zeilen in de haven van Schevenin-
gen, is Den Haag dit jaar dé plek om kennis te maken met zei-
len. Voor Team West (samenwerkingsverband van KWV De 
Kaag en Jachtclub Scheveningen) was dit de uitgelezen kans 
om de Haagse jeugd kennis te laten maken met de zeilsport.

Dit voorjaar kwamen de instructeurs van Team West naar 
de Haagse jeugd toe. Gedurende vijf weken waren de grote 
vijvers in Madestein en het Wateringseveld gevuld met  
Optimisten. In deze Optimisten werden de Haagse scholie-
ren de allereerste beginselen van de zeilsport onder de knie 
gebracht.

En dit was niet alleen gezapig halve wind op en neer varen, 
maar, door de perfecte omstandigheden, moest er ook echt 
gewerkt worden om de Optimisten aan de wind overeind te 
houden. Aan het einde van de serie hebben wij 120 kinde-
ren hun eerste officieuze zeildiploma uit mogen reiken. 
Voor een aantal smaakte dit naar meer en deze deelnemers 
hebben zich ondertussen ingeschreven voor een andere 
Team West activiteit.

Mede door dit initiatief hopen we het aantal jeugdzeilers 
weer gestaag te laten groeien. Daarom zullen we volgend 
voorjaar op nog meer plekken, in samenwerking met meer-
dere gemeenten, dit initiatief verder uitbreiden.
Wordt vervolgd…..

Pieter Modderman 
Bestuurslid jeugd

Mobiele 
zeilschool 

jeugd

https://www.jachthavenjuffermans.nl
https://www.lockhorst.nl
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kaagbusiness

         Bestaande en nieuwe leden zijn 
van harte uitgenodigd om mee te  
helpen aan de verdere uitbouw van 
de businessclub.

AANPASSING IN HET BESTUUR

KaagBusiness werd 7 jaar geleden op-
gericht door een aantal bevlogen leden 
van KWV De Kaag, onder leiding van 
Jeroen Krijt, die als voorzitter vanaf het 
prille begin heeft gediend.

De KaagBusinessclub staat er goed 
voor. Het aantal leden groeit, de activi-
teitenkalender is goed gevuld én er zijn 
mooie projecten opgestart voor onze 
vereniging waaronder het realiseren 
van de funding en vernieuwing van het 
Jeugdhonk. 

Voor Jeroen is dit, na 7 jaar, een mooi 
moment om het stokje over te dragen 
aan een nieuwe generatie. Arjan Leest 

en Patricia Paddenburg die beiden 
bestuursleden zijn van KaagBusiness 
zullen de kar trekken als het gaat om 
communicatie en het organiseren van 
de activiteiten. Vincent de Jong en 
Michiel van Cranenburgh pakken de 
handschoen op om nieuwe (met focus 
op jongere) leden te werven. Nanette ter 
Braake en Marieke Bakker nemen het 
voortouw in het organiseren van een 
evenement voor alle leden van de ver-
eniging met als doel fundraising voor 
het vernieuwen van het jeugdhonk.

Bestaande en nieuwe leden zijn van 
harte uitgenodigd om mee te helpen 
aan de verdere uitbouw van de  
businessclub.

ACTIVITEITEN

SPONSORING ROEITEAM

We hielpen het heren roeiteam  
Alleman naar de Scilly eilanden door 
het sponsoren van de bestelbus.

SLOEPENTOCHT EN THE PERFECT PITCH

Op 2 juni voeren we een sloepentocht 
over de Kagerplassen. Met drie sloe-
pen, voorzien van de nodige catering, 
vertrokken we vanaf haven West. Een 
puzzeltocht, gemaakt door Patricia 
Paddenburg leidde de deelnemers via 
de Leede, langs de Jeneverboom en Tan-
te Kee naar café De Vergulde Vos waar 
wij getrakteerd werden op bitterballen.
Na deze aangename onderbreking werd 
via het eiland Unie van Watertoeristen 
koers gezet naar de sociëteit. Tijdens 
het diner werd het winnende team 
gehuldigd en hield elke aanwezige 
(inclusief introducees en nieuwe leden) 
een korte elevator pitch over zijn/ haar 
onderneming. 

KAAGBUSINESS BOKAAL

Woensdag 28 juni was KaagBusiness te 
gast op de zomeravondwedstrijd. Ieder-
een kwam samen op de Kaagsociëteit, 

waar allereerst van een drankje en een 
saté maaltijd werd genoten. Daarna 
gingen de zeilers op zoek naar hun boot 
om vervolgens het water op te gaan. 
In een prachtig veld van meer dan 70 
deelnemers streden 4 Polyvalken om 
de felbegeerde KaagBusiness bokaal. 
De start verliep voor twee van de vier 
heel voorspoedig en zij gaven hun 
voorsprong ook niet meer uit handen. 
Het werd nog een lange avond want 
de wind liet ons een beetje in de steek. 
Uiteindelijk werd de avond winnend 
afgesloten door Hans Zaalberg, Ronald 
van Vianen en Christiaan Tromp. Op 
nummer twee Michiel Cranenburgh, 
Wouter en Mees de Vilder, nummer 
drie vader en zoon van der Kroft en als 
vierde de damesboot met Nanette ter 
Braake, Marieke Bakker en Annelies 
Batelaan.

Uiteraard werd er daarna nog  
nagepraat onder het genot van een 
drankje en heerlijke Hollandse Nieuwe 
die KaagBusiness inmiddels traditie-
getrouw sponsort op deze avond.
De laatste boot kreeg dit jaar de  
wisselprijs als aanmoediging voor 
volgend jaar! 

DE BEDRIJVIGHEID  
VAN KAAGBUSINESS 

 De Kaag is serious Business

LID WORDEN?
Ben je ondernemer of beslisser  

binnen een bedrijf, dan is Kaag-

Business misschien wel iets voor jou. 

Deze businessclub is onderdeel van 

KWV De Kaag en bedoeld om het 

nuttige en aangename te verbinden. 

Zakelijk netwerken en kennis delen 

onder het genot van een vaartocht, 

bedrijfsbezoek of een andere  

watersport gerelateerde activiteit.

Voor meer informatie  

stuur je een mailtje naar:  

bestuur@kaagbusiness.nl of  

kijk op www.kaagbusiness.nl

Hans aan het roer

De Vilder De start

Pa en zoon van der KroftDamesboot

Annelies met de bokaal              
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interview

BREEK DE  
WEEK MET DE 
ZOMER AVOND-
WEDSTRIJDEN
De zomeravondwedstrijden zijn onlosmakelijk verbonden aan  
KWV De Kaag, de sociëteit en aan de woensdagavond. Maar dat was 
niet altijd zo. In een openhartig interview met Jacco Hogenboom 
leren we meer over het ontstaan en het huidige reilen en zeilen van 
dit mooie wekelijkse evenement. 

Kan je iets vertellen over de historie 
van de zomeravondwedstrijden?

Hans Willemse, Rob Jonkman en Jan 
Willem ten Kley zijn ermee gestart. Dat 
was ongeveer 22 of 23 jaar geleden. Ik 
weet het niet precies en volgens mij zijn 
er geen archieven uit die tijd. 

De wedstrijden werden nog buiten de 
vereniging om georganiseerd. We had-
den een eigen bankrekening voor het 
innen van inschrijfgelden en het betalen 
van de nodige catering en de sociëteit 
was geen vaste thuishaven voor de wed-
strijden. We waren ook wel te vinden op 
Koudenhoorn, het recreatie-eiland op 
‘t Joppe. Dan kwam Frits van der Salm 
een barbecue en vlees brengen. Dat was 
ongedwongen en erg gezellig.  

Een jaar of 18 geleden heb ik de organi-
satie overgenomen. In die tijd voeren 
we met 40 tot 50 boten.

De zomeravondwedstrijden zijn nu een 
niet meer weg te denken onderdeel van 
de vereniging. Hoe is dat zo gekomen?

Een jaar of 13 geleden zei Wim van ‘t 
Hoogerhuys: “Zullen we de zomer-
avondwedstrijden via de vereniging 
doen?” Dat hebben we dus gedaan 
en dat was een goede zet. We hadden 
inmiddels een opkomst van 60 tot 70 
inschrijvingen en we zien het evene-
ment nog steeds groeien. Een aantal 
jaar geleden is besloten dat je lid moet 
zijn van De Kaag om te mogen deel-
nemen. Ondanks dat stijgt het aantal 
deelnemers nog steeds. ›

We hadden een 
eigen bankrekening 
voor het innen van 
inschrijfgelden en 
het betalen van de 
nodige catering.

 Het is genieten op de Oceans of Time
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interview

Wat is de succesformule van de zomer-
avondwedstrijden?

Het is een combinatie van factoren. 
De wedstrijden zijn toegankelijk voor 
verschillende klassen, deelname is 
vrijblijvend want het is geen officiële 
wedstrijd. Dat alles maakt meedoen 
laagdrempelig en ongedwongen. En 
iedereen is welkom om in te schrijven. 
Zo hebben we fanatiekelingen (90% van 
de deelnemers) en mensen die het liever 
wat rustiger aan doen. En omdat we al-
tijd op woensdag zeilen is het natuurlijk 
een heerlijke break van de week. 

Heb je mooie verhalen van vroeger?

Ja, daar vraag je me wat. In de begin-
tijd zaten havenmeester Frans en 
zijn vrouw Corrie Bakker in de toren. 
Daarna kwamen Cor en Connie. Twee 
dames uit Leiden en dat kon je horen. 
Hun mannen zeilden mee in de Valken. 
Als bij de finish het zeilnummer niet 

goed zichtbaar was riepen ze met Leids 
accent: Nummerrrrr!? van de toren.

Ik weet nog zo’n 20 jaar geleden, als de 
wind wegviel, dan brachten we met 
Frans Bakker hapjes langs de boten.

Is het een lastig evenement om te 
organiseren?

Inmiddels is het organiseren routine. 
Ik ben dan wel de voorzitter, maar we 
doen dit met een ervaren team van 
vrijwilligers: Patricia Driebeek, Peter 
Bisschop, Adriaan Breukel, het Rescue-
team, Jan Devilee (die mij vervangt als 
ik er niet ben) en Paulina Rohlof. Een 
programma rekent uit wat de uitslag is 
en dat staat dezelfde avond, tijdens de 
borrel al op het grote scherm. 

Is de borrel ook onderdeel van de 
wedstrijd?

De borrel is natuurlijk onlosmakelijk 

verbonden aan de wedstrijd. Dat is het 
moment waarop we de prijswinnaars 
bekend maken. Ook worden deze 
avonden regelmatig gesponsord door 
bedrijven of KaagBusiness. Sponsering 
bestaat dan uit een rondje bier, borrel-
happen, haring, prijzen, dat soort 
dingen.

De roeiers sluiten ook weleens aan op 
de borrel. Vroeger zagen we de Kaag-
tijgers met regelmaat op het terras. 
Dit jaar zijn ze niet vaak geweest. We 
missen ze wel. 

Op de laatste avond van het seizoen is 
het traditioneel erg druk. Wonderbaar-
lijk genoeg zijn er op die avond ook  veel 
NIET-zeilers. Dat heeft waarschijnlijk te 
maken met de gratis wijn en kazen. ;-) 

Heb je nog iets te wensen voor dit 
mooie evenement?

Jazeker! We hebben een keer bijna 
120 startende deelnemers aangetikt. 
Het is onze ambitie om de 150 deel-
nemers te halen. Dat zou geweldig zijn. 
En er komt een 25-jarig jubileum aan. 
We moeten nog uitzoeken wanneer  
dat precies is, maar dat moeten we 
natuurlijk wel vieren. 

Arjan Leest

  Het is  
onze ambitie  

om de 150  
deel nemers te 

halen

›

›

OVER  
JACCO HOOGENBOOM

Jacco is afgestudeerd in Civiel  

Recht. Hij is eigenaar van Ravelli 

relatiegeschenken.

De zomeravondwedstrijden zeilt  

hij in zijn Yngling. Die ligt in een  

botenlift bij de sociëteit. Daarnaast 

zeilt hij ook in zijn Dehler 29,  

maar die ligt in Stellendam.  

Op 20 april 2023 ontving Jacco  

tijdens de ALV de bronzen  

Van Hoolwerffpenning en  

bijbehorende speld voor zijn  

inzet voor de vereniging.

Jacco met de Adriaan boei
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spiegelrace

13 mei 2023, 7:15 uur in de  
haven van Warmond, verzamel
den de Diva’s (Heidi, Karen, 
Jirska, Marja, Lisette en Eline) 
zich om richting Nederhorst met 
de Double Dutch achter de auto 
te gaan rijden. 

L
aura (helaas geblesseerd) 
had nog nooit met een trailer 
achter haar auto gereden. Ze 
had in de dagen ervoor alles in 
orde gemaakt om dit mogelijk 

te maken. Haar vriend Olaf was zo lief 
om vroeg zijn bed uit te komen om 
ons hierbij te helpen. De heren van de 
Alleman hadden de boot al voor ons 
ingepakt, zodat we alleen nog de trailer 
hoefden te bevestigen aan de auto. 
Dit alles is best nieuw voor ons dus 
best spannend! We reden met 2 auto’s 
achter de trailer aan en gelukkig verliep 
onze reis voorspoedig.  
 

Helaas gold dit niet voor onze voor-
bereidingen….we hebben binnen de 
Diva’s wat ongemakken met blessures, 
waardoor we steeds niet de mogelijk-
heid hadden om goed met elkaar te 
trainen. Trainen met het wedstrijdteam 
was zeer onze wens, omdat we heel 
graag als beginnend wedstrijdteam niet 
zoals bij de MPM (waar we ook te dealen 
kregen met blessures) als laatste zouden 
eindigen. Uiteraard staat het plezier en 
de ervaring van het meedoen voorop, 
maar een paar plekjes boven de laatste 
tijd was toch wel onze grote uitdaging!  
 
Aangekomen in de haven werd onze 
Double Dutch te water gelaten en 
roeiden wij richting het verzamelpunt 
van alle Gigs, die allemaal bij elkaar 
klaar lagen om deel te nemen aan de 
wedstrijd. Aan het plezier om lekker 
 te gaan roeien ligt het niet bij de 
Diva’s dus met een gezond gevoel van 
spanning begonnen we aan de eerste 6 
km wedstrijd. Bert van de Alleman was 
onze stuur en als een ervaren captain 
begeleidde hij ons richting de start.  
 
Op zich is dat, met alle Gigs tegelijk op-
roeien, al een spannend begin. Ready, 
set, go….daar begonnen we aan de race! 
Helaas verliep onze start niet fantas-
tisch en we lagen al snel als laatste van 
onze startgroep. Zware wind en golven 
maakte het spannend en pittig. Ook 
is het best lastig om te negeren dat we 
ingehaald werden en dan ook nog goed 

De Diva’s  
& de Spiegelrace

OP ZOEK NAAR  
STERKE VERHALEN
Misschien ben je oud (of jong) genoeg om het televisiepro-

gramma ‘Achterwerk in de kast’ te kennen. In dit programma 

namen mensen plek in een kast en konden ze voor de camera 

hun hart luchten of een mooi verhaal vertellen. Nu willen 

wij (de redactie van het Kaagnieuws) dat ook eens proberen, 

maar dan op onze eigen wijze. 

Achterwerk op de leugenbank

Op haven Oost staat een leugenbank. Een leugenbank is van 

oudsher de benaming voor een lokale plek waar vissers/schip-

pers samenkomen om nieuwtjes (of sterke verhalen) uit te 

wisselen. Wij nodigen je van harte uit plaats te nemen op deze 

leugenbank om jouw nieuwtje en/of (sterke) verhaal te vertellen. 

Jouw verhaal wordt gefilmd en gedeeld op ons Youtube kanaal 

en Social Media. Op deze manier maken we leuke content mét 

onze leden en leren we elkaar beter kennen.

Wie durft?

Heb jij een mooi verhaal en zou jij het leuk vinden om gefilmd te 

worden? Meld je dan aan via communicatie@kwvdekaag.nl 

geconcentreerd door te blijven roeien.  
 
Het laatste stuk hadden we de wind mee 
en kregen we toch die superpower om 
de Gig, die ons met gemak (dachten ze) 
wilden inhalen achter ons te houden. 
We lieten ons niet wegroeien! Helemaal 
stuk gingen we de finish over, maar met 
een groot trots gevoel dat we vooral het 
laatste stuk nog zo ontzettend extra 
hard ons best hadden gedaan! Helaas 
was het niet voldoende en eindigden we 
toch met de minst snelle tijd.  
 
De sprint was onze tweede poging dus 
vol fanatieke inzet begonnen we aan 
deze 1 km. De start ging niet helemaal 
vlekkeloos, maar we gaven niet op! 
Alles wat er nog inzat werd ingezet met 
als resultaat uiteindelijk niet met de 
slechtste tijd te eindigen! Dank voor 
Bert zijn coaching en voor de heerlijke 
zonnige, gezellige dag met een ervaring 
rijker op zak voor “De Diva’s”. En dat 
is toch uiteindelijk waar het om gaat! 
Deze ervaring nemen we fijn mee naar 
onze volgende race op de Kaag! We zijn 
nog strijdlustiger en zullen wederom er 
weer voor gaan 10 juni!!!  
 
We geven het stokje door aan het team 
“Van Slag”, die net als ons ook aan het 
begin staan van het wedstrijdroeien. 
Benieuwd hoe zij hier de volgende keer 
verslag over uitbrengen.

Jirska Deegenaars
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Varen doe je samen en dat doen we 

graag op een plezierige manier. Op 

het water gaat een wondere wereld 

voor je open. Zo is daar ook vaar-

etiquette op het water. Niet alleen 

op vakantie maar ook gewoon op de 

Kaag zijn een aantal ongeschreven 

regels. Wij zijn van nature al een 

vrijheidslievend volkje en houden 

niet van regeltjes, toch zijn er bij 

het varen en tijdens het verblijven 

in jachthavens veel goede gewoon-

ten die onder de noemer ‘etiquette’ 

kunnen geschaard. 

ETIQUETTE  
OP HET WATER

UITSTEKENDE DELEN

Loopt u graag in het holst van een 

donkere nacht met uw slaperige hoofd 

tegen een anker dat vér boven de stei-

ger uitsteekt? Denk daar dus aan als u 

de volgende keer uw boot afmeert in 

een box dwars op de steiger: landvas-

ten zo beleggen dat uw anker of uw 

preekstoel niet over de steiger steekt! 

LANDVASTEN 

Beleg je lijnen onder die van de 

buurman die er al ligt. Hij kan dan 

weg zonder uw landvasten te moeten 

losmaken. 

KLAPPERENDE VALLEN

Niet alleen wanneer de wind giert 

maar als algemene regel, beleg uw 

vallen op zo’n manier dat zij niet tegen 

uw mast klapperen of tikken. Hou ze 

zover van de mast dat ze niemand uit 

hun slaap kunnen houden.

VLAGETIQUETTES

Uw vlag wappert ’s nachts natuurlijk 

nooit. Iedere rechtgeaarde water-

sporter weet dat de natievlag bij 

zons ondergang moet worden binnen-

gehaald. Verder is de vlagvoering op 

schepen geregeld. Het basisprincipe 

is simpel: er zijn maar twee vlaggen 

toegelaten op een jacht: de natievlag 

achteraan op het hek– bij een kitsge-

tuigd jacht hoort die vlag boven in de 

bezaansmast – en de ‘beleefdheids-

vlag’ van het vreemd land waar je op 

bezoek bent net onder de stuurboord-

zaling. Onder de bakboordzaling hoort 

niks, met uitzondering van een even-

tuele club- of eigenaarsvlag. Als is de 

juiste plaats voor de clubvlag eigenlijk 

helemaal in het topje van de hoogste 

mast. Vergeet vooral niet de natievlag 

binnen te halen als je de boot verlaat: 

ten eerste verslijt ze zo veel minder 

snel en ten tweede mag er geen vlag 

hangen als er niemand aan boord is. 

DE SLUIS

U kent dat wel, zo’n sluis waar 50 

boten in kunnen, en waar er 100 liggen 

aan te schuiven. In principe geldt 

BUREN 

Wanneer u buren langszij heeft gekre-

gen of zelf langszij ligt: nooit door de 

kuip, en niet binnengluren. Over de 

voorplecht, en als de eigenaar er om 

vraagt, op kousenvoeten. 

RUST

Stil zijn is de boodschap in een jacht-

haven ’s nachts. Aan alle mooie liedjes 

komt een eind, en in principe is dat 

eind in een jachthaven bij zonsonder-

gang. Dat geldt ook voor de machtige 

surround-sound die bij je flatscreen 

hoort. Dit geldt ook voor aggregaten, 

probeer uw stroomgebruik via wals-

troom te reguleren. Cruisen met een 

lawaaierige buitenboordmotor op 

uw rubbertje is ook één van de beste 

manieren om in no-time onpopulair te 

worden in een jachthaven. En dat geldt 

natuurlijk evengoed voor kinderen in 

tenders. Geef ze zo’n stille elektro-

motor cadeau, iedereen gelukkig!

natuurlijk: wie eerst komt, eerst maalt, 

tenzij de sluismeester anders besluit. 

Helaas, o zo zelden gerespecteerd. 

Iedereen kent wel de schipper die met 

zijn jacht net komt aangevaren als de 

sluisdeur open gaat en dan maar dood-

gemoedereerd verder binnenvaart, 

zonder een uurtje aan te schuiven, 

zoals de rest voor hem heeft gedaan. 

Hang altijd aan beide kanten stootwil-

len als je een sluis binnenvaart. Met 

fenders kan heel nauw aansluiten geen 

kwaad. Grote ‘gaten’ laten in een sluis 

wil zeggen dat er minder boten in kun-

nen. Aansluiten is het credo!

HEKGOLVEN

Drukte is meestal funest voor de 

beleefdheid. Dat merk je al direct als je 

een zomerse haven aandoet: sommi-

gen halen werkelijk àlles uit hun motor 

om toch maar die laatste vrije box in te 

palmen. Dit geldt ook voor dagrecrea-

tie wanneer men volgas naar huis gaat 

om op tijd bij de aardappelen te zijn. In 

de Grote Sloot en Leede is soms meer 

zeegang dan op de Noordzee zelf.

LANGSZIJ

Geen box vrij? Dan moet het langs-

zij bij elkaar. Vier, vijf rijen dik. Geen 

probleem, als ook hier de regels van 

landvasten beleggen gerespecteerd 

worden. Dat wil zeggen: vanaf meer  

dan twee boten ook lijnen naar de wal 

leggen, zodat de hele rij boten niet  

begint te zwaaien als het begint te 

waaien.

Wil de ‘kantligger’ om 6 uur ’s  

morgens weg? Dat is zijn goed recht; 

allemaal uit de veren en losgooien. 

Het is natuurlijk ook wel beleefd als u 

die vroege vogel bent, u iedereen de 

avond ervoor even verwittigt. Vraag,  

wanneer u zelf de late aankomer 

bent, aan de buurman wanneer hij wil 

vertrekken. Dat iedereen een handje 

toesteekt als zo’n vertrekker zich tus-

sen de rijen boten moet doorwurmen, 

spreekt vanzelf. Net zoals je klaar staat 

om te helpen als er een boot bij zwaar 

weer komt aangevaren en in een box 

moet manoeuvreren. Vraag eerst wel 

even of de schipper hulp wenst, want 

sommige kunnen dat prima zelf. 

LEVEN EN LATEN LEVEN

Goed uitkijken is ook etiquette.  

Wanneer u een visser langs de wal 

ziet staan, houd dan wat afstand. Zo’n 

klomp lood tegen je kop maakt trou-

wens diepe putten. Dat geldt natuurlijk 

evengoed voor vissers: ga niet staan 

waar je pertinent wéét dat er bootjes 

vlakbij moeten passeren, bijvoorbeeld 

aan de inkom van een sluis of een 

jachthaven. En op het water geldt nog 

meer: ga niet voor anker midden in 

een vaargeul, ook al zit daar net het 

meeste vis. Het is bovendien meestal 

verboden. 

BLOOT

Het oog wil natuurlijk ook wat, maar 

als u van boord gaat richting een 

havenkantoor of restaurant, staat 

het toch veel leuker als u een gezellig 

blouseje of polo’tje draagt. Doet u veel 

mensen een plezier mee.

De regels van de etiquette màg je vol-

gen, niemand verplicht je ertoe. Maar 

met de sterk toegenomen activiteit op 

het water blijft het voor iedereen veel 

gezelliger als we er wat op letten. 

etiquette

“DUITSE LANDVAST”

Vandaag de dag zijn onze schepen 

uitgerust met veel apparatuur. Om 

deze apparatuur te laten functioneren 

zonder onze accu’s te veel te belasten 

is daar de onmisbare walstroomkabel. 

Vaak is deze altijd net een half meter-

tje te kort, en dus hangt hij schuin over 

de steiger. Het komt aan als je in die 

draad blijft inhaken en de steiger kust, 

geloof me. Zorg dus voor verleng-

stukken, zodat je je kabel altijd tot de 

juiste lengte kunt uitleggen. In drukke 

havens is er vaak een tekort aan wals-

troomcontacten.  Investeer daarom in 

een duostekker, waar je gezellig met 

z’n tweetjes in kan en zo met één  

stopcontact twee boten kan voeden.

STOOTWILLEN ALS TEKEN  

VAN GASTVRIJHEID

Heeft u een mooie ligplaats aan een 

kopsteiger of aan de wal gekregen? 

Hang dan aan de open kant van de 

boot uw stootwillen uit, de kans is 

groot dat je buren krijgt. De haven-

meester wijst vaak deze plek aan een 

medewatersporter toe. Een twintig-

tonner hoef je niet langszij te dulden 

als de afmetingen met uw schip uit 

verhouding zijn. Ga in overleg met  

de havenmeester en niet verbaal  

met uw medewatersporter.
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17 SEPTEMBER

8 Uren van De Kaag. Een zeilwedstrijd/prestatietocht 

over de Kagerplassen. Voor iedereen met een zeilboot.

9 & 10 SEPTEMBER

Rond en Plat en Polyclassics. Als een vereniging zo 

oud is als De Kaag moet het wel zo zijn dat er jaarlijks 

een weekend wedstrijd gevaren wordt met Tjalken, 

Lemsteraken, Boeiers, Tjotters, Friese jachten,  

Schouwen etc. De Polyclassic-klasse sluit ook aan. 

23 & 24 SEPTEMBER

Nakaag op de afsluiter van het zomerseizoen. Na een 

drukke zomer met wedstrijden door het hele land is er 

toch niets mooiers dan het seizoen af te sluiten met 

wedstrijden op de Kaag. Drie starts per dag voor alle 

klassen/startgroepen.

30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER

Lange Afstand Valken  

AANKOMENDE
WEDSTRIJDEN

NK SPRINT FINN

Op 22 & 23 april was het NK Sprint Finn.  

Het artikel kon u lezen in het vorige Kaagnieuws, 

maar we willen u het bijbehorende filmpje niet 

onthouden.  

Scan de QR code. 

NK SPRINT PAMPUS 
Op 6 en 7 mei vond het NK sprint Pampus plaats op 

de Kagerplassen. Hieronder vindt u een fotoverslag 

van dit kampioenschap.

Vanwege de afwezigheid van ook maar een zuchtje 

wind, zijn deze verplaatst naar het weekend van  

30 september.  

U kunt wel alvast inschrijven, scan de QR code. 

NK sprint Finn en Pampus

Een heerlijk familie schip in de aanbie-
ding en door een meester scheepsbou-
wer. De boot heeft iets van een Barkas 
met zijn bekende blauwe band. De 
eigenaar gaat stoppen met de water-
sport ivm de leeftijd. Dit model heeft 
een enorme grote achterkuip met 
mooie kussens. De opbouw en ramen 
zijn gemaakt van aluminium. Vanuit de 
achterkuip loopt alles gewoon door 

naar de salon en daar is weer een 
gezellige eethoek. Er is flink veel dag-
licht door de panoramaramen. De 
stuurstand is goed overzichtelijk en 
heeft een mooi dasboard. Daarna volgt 
de keuken die enorm ruim aan voelt en 
ook goed contact behoud met de gas-
ten in de salon. Dit soort boten en zeker 
dit model zijn enorm stabiel en daar-
mee kunt u met een gerust hart bijvoor-

beeld het grote water op zoals het IJs-
selmeer. De accu’s zijn 2 jaar oud en er 
is een map met alle onderhoudsfactu-
ren aanwezig. Een heerlijk en ver-
trouwd schip supereerlijk en strak in de 
verf. Absoluut geen roest. Wilt u een 
proefvaart belt u dan even met jacht-
makelaar Pieter Pepping van White 
Whale Yachtbrokers 0653345219 of 
vinkeveen@wwy.nl 

STEVENVLET 1050

MEER INFO EN FOTO’S HTTPS://WWW.UWJACHTMAKELAAR.NL/MOTORBOOT/220562/STEVENVLET-1050/ OF QR CODE

Het Pinksterweekend op De Kaag is 

het eerste klassenevenement in het 

jaar van de Twaalfvoetsjollen dat de  

sociale kant van de club combineert 

met wedstrijdzeilen op de Kagerplassen. 

Dikwijls ook met een internationaal 
tintje. Dit jaar met prachtig weer, 35 
deelnemers en een mix van wedstrijden 
in de vorm van een dag sprinten, een 
dag plassenbanen en tot slot de “lange 
afstandswedstrijd” c.q. toertocht met 
wedstrijdelement over de Kaag. Onze 
twee Duitse deelnemers hebben ervan 
genoten in Cocootje en de ter beschik-
king gestelde jol 673 van Jurri Rooyac-
kers. Er werd na 6 sprintwedstrijden 
gesplitst en gezeild in een gold- en 
silverfleet. De winnaars in de gouden 
vloot waren Huib Ozinga en Anjo 
Klinkenberg (755), gevolgd door Daan 
Daniels (348) en Christiaan Klinken-

berg (679). De winnaar in de zilveren 
vloot werd Jan de Vreede (692), Robin 
Nieboer (656) werd tweede en Jaap van 
Hasselt (588) met bemanning Kanoa 
Jansen werd derde.

Het was een Pinksterevenement zoals 
het moet zijn, elkaar ontmoeten, met 
elkaar zeilen en wedstrijden voor de 
liefhebbers. Zondag is het traditionele 
jollendiner opgevrolijkt met muziek en 
zang van oude jollenliederen door de 
deelnemers zelf. 

De jollenclub kent naast vele bijzondere 
prijzen ook “het Vaantje van Verdien-
ste” voor die leden die zich bijzonder 
inzetten voor de club, een soort “van 
Hoolwerffpenning” light om in Kaagte-
rmen te blijven.

Ons Kaaglid en woensdagjollenzeiler 

Menno Brouwer ontving uit handen 
van het bestuur het “Vaantje van Ver-
dienste” voor het enthousiasme en de 
inzet voor onze promotie Kaagjol Coco-
tje (743) in woord, geschrift, onderhoud, 
uitlenen, toezicht en beheer.

Menno is een ambassadeur voor de 
club, heeft vele (oud)zeilers geënthou-
siasmeerd om ook jol te gaan zeilen. 
Het begon met de organisatie en het 
onderhoud van het bootje, daarna de 
Public Relations en representatie o.a. op 
de Hiswa. Daarbij schreef CoCootje ‘zelf’ 
vele stukjes. De aanpak heeft in 2022 een 
vervolg gekregen op Loosdrecht met een 
tweede promojol, de Beija (542) aldaar. 

Dank voor je inzet en verdienste  
Menno! 

Rudy Kuiters

PINKSTERWEEKEND TWAALFVOETSJOLLEN
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Stichting 'De Zevensprong'
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ZEILEN EN SLOEPVAREN MET 
MENSEN MET EEN BEPERKING

I
k ben lang geleden door René San 
Giorgi gevraagd of ik mee wilde 
doen om met mensen met een 
handicap te varen. Dat hield in 
dat je in een polyvalk moet gaan 

varen met twee of drie mensen met 
beperkingen en een begeleider erbij. Ik 
zeil graag en een keer of twee per jaar 
zeilen met mensen met een beperking 
dat moet kunnen. Zo ben ik erin gerold, 
later vroeg René of ik hem wilde helpen 
met het organiseren van de vijf vaarda-
gen die hij per jaar organiseerde.  

Er komen op zo'n vaardag dan ongeveer 
twintig mensen met een beperking en 
vijf begeleiders. Het zijn jongens, meis-
jes, mannen en vrouwen van heel jong 
tot oud. De beperking die ze hebben 
kan zowel lichamelijk of geestelijk zijn. 

We hebben de beschikking over twee 

Dankzij de vrijwilligers die zeilden 
en de sloepeigenaren kon ik René zijn 
prachtige werk voortzetten want alleen 
kan je het niet. Ook De Kaag heeft mij 
altijd geholpen als er bijvoorbeeld om 
de een of andere reden ineens een sloep 
uitviel dan kon ik in overleg met de  
havenmeester en Pauline gebruik  
maken van de Barkas.

Waarom heb ik dit al die jaren gedaan? 
Omdat je deze mensen er een ontzet-

tend groot plezier mee doet. Er was 
een deelnemer bij die jong en sterk was 
en iedere keer als hij kwam varen dan 
begroette hij je en drukte je aan zijn 
borst lang en hard, dat voelde je wel. 
Er kwam ook een keer een niet meer 
zo jonge man met een rollator die niet 
echt vrolijk bij mij in de boot kwam. Hij 
was niet echt geïnteresseerd en het leek 
erop dat hij mee moest van iemand. Bij 
mij in de boot moet iedereen, als het 
maar half kan, ook sturen. En hij was 
aan de beurt, als je die verandering 
van die man zag, prachtig!, hij bleek 
vroeger veel gezeild te hebben en hij 
zeilde beter dan ik, ik kon het gewoon 
aan hem overlaten. Hij is blij naar huis 
gegaan en is later bij Sailability gaan 
zeilen. Ook was er eens een meisje, 
behoorlijk zwaar, die bijna in het water 
viel maar ik heb haar met al mijn 
kracht en een toegesnelde vrijwilliger 
droog kunnen houden.

We gaan niet varen als het slecht weer 
is of als het hard waait. Onze vrienden 
moeten een zwemvest dragen als ze dicht 
bij het water zijn of in de boot zitten. 

Stichting de Zevensprong selecteert 
onze deelnemers, heeft twintig ouder-
wetse zwemvesten die erg opvallend 
zijn en onze vrienden soms in de weg 
zitten en als het warm is erg vervelend 
zijn. Daarom zijn we op zoek naar één 
of meerdere sponsoren die ons helpen 
met de aanschaf van twintig moderne 
automatische zwemvesten. Bij deze een 

oproep. Meldt u aan!

Hoe ziet zo'n vaardag eruit?
De deelnemers komen per busje of 
taxi uit de gehele Bollenstreek naar 
haven West en verzamelen zich daar 
zodat we om ongeveer 10:30 uur uit 
kunnen varen. Van tevoren hebben 
ze al aangegeven of ze willen zeilen of 
in een sloep willen varen. De Valken 
blijven zoveel mogelijk bij elkaar en op 
de Kaag. De sloepen maken een groter 
rondje en gaan soms ook door Leiden. 
Tegen het middaguur leggen we aan bij 
het Vennemeer en gebruiken daar met 
elkaar een eenvoudige lunch. Na het 
bezoek aan het sanitair wordt er nog 
wat gevaren en leggen we weer aan bij 
de haven. Moe, maar voldaan kunnen 
ze dan weer naar huis. De schippers 
hebben weer een mooie dag gehad 
waar ze met veel voldoening op terug 
kunnen kijken. Het is prachtig om 
iedereen weer blij naar huis te zien 
gaan.

Het is een lang verhaal geworden en ik 
zou nog een tijdje door kunnen gaan. 
Ik ben nu bijna 84 jaar en ga er mee 
stoppen. Ik wil voorkomen dat men-
sen gaan zeggen “daar komt die ouwe 
weer”. Ik heb opvolgers gevonden die 
mij dit jaar al veel hebben geholpen om 
het weer op te pakken na corona. Wie 
dat zijn en hoe dat zal gaan dat vertel ik 
u in het volgende Kaagnieuws. 

Thijs Hoogland 

polyvalken die KWV De Kaag voor niets 
ter beschikking stelt. Dan hebben we 
afhankelijk van de grootte van de groep 
per vaardag nog twee of drie sloepen 
nodig. Wij zijn in de gelukkige omstan-
digheid dat wij een lijst van schippers 
hebben met een motorsloep die zich 
vrijwillig met hun sloep ter beschik-
king stellen, stuk voor stuk geweldig 
fijne mensen. 

Helaas ging het niet goed met René San 
Giorgi, vlak voor zijn overlijden belde hij 
mij op en vroeg hij mij of ik die organi-
satie geheel van hem over wilde nemen, 
dan kan je daar natuurlijk geen nee op 
zeggen en ga je er gewoon mee verder. 
In 2009 is René overleden. Zijn uitvaart 
herinner ik mij nog heel goed. Het was 
in de Kaagsociëteit, het was een prachti-
ge dag, hij werd aangevaren in een sloep 
en na de dienst voer hij weg.

Stichting “De Zevensprong” is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1971 ten doel stelt: het organiseren 

van creatieve, sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. 

Hieronder vallen aangepaste sport- en recreatie activiteiten in de regio Bollenstreek (Noordelijk Zuid-Holland). 

Meer informatie vindt u door de QR-code te scannen: HTTPS://STICHTINGDEZEVENSPRONG.NL/

Het is prachtig 
om iedereen 
weer blij naar 
huis te zien 
gaan.
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ocean race

R
osalin was co-schipper en 
een van de 4 matrozen van 
Team Malizia. “In het bijzon-
der ben ik verantwoordelijk 
voor de veiligheid aan boord 

en voor de reserveonderdelen die we 
meenemen. Stuart is onze bootkapitein 
aan wal, maar als we op zee zijn, ben 
ik degene met deze rol, wat betekent 
dat ik verantwoordelijk ben voor de 
systemen aan boord zoals het kielsys-
teem, het stuursysteem... Dit is geen 
gemakkelijke taak want deze boten zijn 
extreem ingewikkeld”, zegt Rosalin in 
een interview. 

Voordat de race begon zei Rosalin: “De 
Ocean Race is de zwaarste volledig 
bemande zeilrace en teamuitdaging 
in de wereld. Het is extreem: zeilen 
in een vliegmachine gedurende 6 tot 
7 maanden, zo nauw samenwerken 
met je teamgenoten, navigeren in deze 
omstandigheden.” 

Inmiddels weten we dat het haar goed 
is vergaan. Het team heeft zware tijden 
doorgemaakt, van hoge fluittonen door 
het resoneren van de foils (vleugels) 
tot schade aan de mast en een stevige 

hoofdwond van Rosalin. Ze hebben het 
allemaal goed doorstaan en als we de 
foto’s en video’s mogen geloven is Team 
Malizia een hecht team dat goed voor 
elkaar heeft gezorgd.

DE LANGSTE LEG OOIT WERD GEWONNEN

Team Malizia was winnaar van Leg 3. 
Dat was de langste leg in de race en in 
de geschiedenis van de Ocean Race. Ze 
streden in een superspannende eind-
sprint om de eerste plaats met Team 
Holcim-PRB. Het team kwam over de 
finish op 2 april 2023 om 05:20:28 UTC, 
na 34 dagen, 17 uur, 10 min, 28 secon-
den varen over de Zuidelijke Oceaan. 

DE ZEE BLIJFT TREKKEN

Inmiddels is de race voorbij. Rosalin 
heeft een huis gekocht in Warmond, 
maar het is nog maar de vraag hoeveel 
we haar daar gaan zien. Rosie zegt dat 
de zee blijft trekken en dat ze het lastig 
vindt om lang op land te zijn. We zullen 
waarschijnlijk nog veel van haar gaan 
horen en zien, maar dan vooral via haar 
Instagram account @rosalinkuiper en 
de media. 

Arjan Leest

        

Rosalin (of Rosie zoals ze internationaal genoemd wordt) is lid 
van KWV De Kaag en zeilde met Team Malizia de wereld rond in 
The Ocean Race. Ze was 27 jaar jong toen ze vertrok en 28 toen ze 
thuiskwam. In totaal legde ze 60.000 km af in 7 legs (een afstand 
tussen twee punten). Ze behaalde snelheden tot wel 60 km/u. 7 
jaar lang was meedoen aan de Ocean Race haar droom en doel! En 
nu die droom is uitgekomen blikken we terug op de race en haar 
avonturen. 

ROSALIN KUIPER & 
HAAR OCEAN RACE

ROSALIN KUIPER
OFFSHORE SAILING CV

2018–2022

  ROLEX RACES

Sydney to Hobart 2x

Middle SeaRace 4x

Caribbean 600 3x

Rolex Fastnet Race1x

2021–2022 

SCORPIOS SAILING TEAM 

CLUBSWAN125

15,000 nm delivery, training  

and Atlantic crossing

2020 

MULTI 50 LEYTON SAILING TEAM

Training, 900 nm

2020 

TEAM CHILDHOOD VO65

Atlantic crossing  

delivery training, 4500 nm

2018–2020 

SWAN50 2018-2020 (BALTHASAR)

Offshore UK racing and training

2019–2020 

COOKSON 50 (GRACEO’MALLEY)

Caribbean 600

2019–2021 

TEAM AKZO NOBEL VO65

3rd in The Ocean Race Europe, 

sailed 20,000 nm

2018 

TEAM INFOTRACK SUPERMAXI 100FT

4th in the Sydney to  

Hobart yacht race

EÉN VAN DE HOOGTEPUNTEN WAS HET 

WINNEN VAN HET SNELHEIDSRECORD.

Rosie: “What an incredible feeling 

and an unreal feeling it is a sailor’s 

dream to break the world monohull 

speed record. There are teams that 

are planning this for years and wai-

ting for the right time slots and we 

are doing this in an Ocean Race. I 

am so proud, I am proud of the boat 

and I am proud of the Team. We 

pushed and we proved to the world 

that we have a very fast boat, we 

have the fastest boat in the world, 

we show it to everyone. It is an 

incredible feeling, a sailor’s dream, 

for me this has more meaning than 

anything else, it is a very special 

moment. I am very happy!” 

VANUIT NEWPORT STUURDE ROSALIN ONS NOG EEN LEUKE 

VIDEO. ZOALS JE HOORT KOMT ZE BINNENKORT NAAR ONZE 

VERENIGING VOOR EEN MEET&GREET. 

TIJDENS DE RACE, IN DE ZUIDELIJKE OCEAAN NAM ROSALIN 

OOK DE TIJD OM EEN VIDEOBOODSCHAP IN TE SPREKEN VOOR 

DE LEDEN VAN KWV DE KAAG EN IN HET BIJZONDER ‘DE JEUGD’. 
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• W/P (WATERPROOF): 10.000MM
• WVP (BREATHABLE): 5.000G/M2/24HR
• MICROFLEECE LINED COLLAR 
• TAPED SEAMS

• W/P (WATERPROOF): 10.000MM

NEW IN!
MEET OUR RACING FOUL 
WEATHER GEAR
The range has been developed with the special MTECH3.0 technology that 
ensures that the clothing is windproof and waterproof and has an underground 
outer layer. In addition, a sporty fit and a special ‘ladies’ fit have been chosen.

Foul weather gear 194x137.indd   2Foul weather gear 194x137.indd   2 05/06/2023   15:4605/06/2023   15:46

Terug van weggeweest
De winkel is weer geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

werk in uitvoering

In het vorige Kaagnieuws hebben we kunnen lezen dat een 
team van vrijwilligers elke donderdagochtend bij elkaar komt 
op haven Oost om de havenmeesters te helpen met klussen en 
onderhoud. In het zomerseizoen zijn de vrijwilligers vooral 
bezig met het reguliere onderhoud. Hier en daar worden stei
gerdelen vastgeschroefd of vervangen, onkruid gewied, groen
onderhoud, schilderwerk, kortom de lijst met klusjes wordt 
afgevinkt. 

“Het is erg leuk om te doen”, zegt vrijwilliger Jan van der Plas. “We hebben 
het gezellig en Onno is een goede leermeester. Ook als we iets niet helemaal 
goed doen legt hij het ons rustig uit en dan mogen we het opnieuw proberen. 
Dat is heel plezierig.”

Als we havenmeester Onno vragen waar op dit moment de meeste tijd in 
gaat zitten hoeft hij daar niet lang over te denken. “Het is groeizaam weer, 
het onkruid schiet overal tussen de tegels vandaan. We beginnen vooraan 
in de haven met wieden en tegen de tijd dat we achteraan zijn kunnen we 
weer van vooraf aan beginnen.” 

Arjan Leest

WERKZAAMHEDEN  
EN VRIJWILLIGERS

Op zoek naar de kapotte  
waterleiding Haven Oost

25 jaar roeien bij de Kaag moet 
verzegeld worden

Nieuwe moeraseiken doen het 
prima bij de Kaagsociëteit Nieuwe jeugd- en  rescueboten

Delen steiger vervangen bij 
haven Kaagsociëteit Een beetje wildgroei aan palen en steigers

Nieuwste aanwinsten  
voor jeugd en rescue

En niet alleen voor het Lichthuys Startschip Noord opnieuw in de lak

Nieuwe mover  
op haven West

Nieuwe 
keerkoppeling 
op de Barkas

Hijsjuk van haven Oost naar de Zijldijk

Nieuwe bankjes in  
de kuip op de Noord

Electra op  
de steiger

https://www.magicmarine.com
https://www.buyzepolyether.nl
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jeugd

Met de tweede editie van het 
Kaagnieuws van dit jaar alweer 
in de bus, kunnen we conclude
ren dat ons vaarseizoen alweer 
halver wege is. Voor de jeugd 
was de eerste seizoenshelft een 
seizoen met voor elk wat wils. 
We hebben zoveel verschillende 
dingen gedaan dat het tijd is voor 
een korte terugblik.

KENNISMAKING & CWO

Voor de allerjongste hebben we dit 
jaar de mobiele zeilles aangeboden. 
Maar voor iedereen die zich echt wilde 
bekwamen in het zeilen waren er op 
de zondagen vanaf de Kaagsociëteit de 
CWO-lessen. Zowel in de Optimist als 
in de RS Feva hebben we weer een dik-
ke stapel felbegeerde CWO-diploma’s 
uit mogen reiken. Dit jaar heeft ook de 
middelbare schooljeugd zich bij deze 
groep gevoegd en dit voorjaar hebben 
we een nieuwe groep kunnen vormen 
die, ieder op hun eigen niveau, zich 
heeft kunnen bekwamen in het ILCA 
zeilen (Laser klasse).

COMBI ZEILEN

Een langzaam groeiende groep jeugd-
zeilers wil de sport ook heel graag in 
wedstrijdverband beoefenen. Hiervoor 
is het Combi circuit bij uitstek geschikt. 
Onder begeleiding van hun eigen coach 
zijn de plassen in Haarlem, Warmond, 
Muiden en als laatste Loosdrecht 
bezocht. Soms met weinig wind, in 
Muiden met heel veel wind, maar altijd 
met heel veel plezier werd hier geknokt 
om het eremetaal. Hoe leuk was het om 
te zien dat de bekers soms ook meege-
nomen mochten worden naar De Kaag.

LANDELIJKE WEDSTRIJDEN

Ons selectieteam heeft de boeg op een 
ander circuit gericht. Dit voorjaar voer 
dit team voor het eerst in het nationale 
circuit mee. Tijdens de Paasdagen op de 
Braasem, om vervolgens via de United 
Four in Medemblik in Workum uit te 
komen in de Dutch Youth Regatta. Het 
was even wennen dat je in dit interna-
tionale wedstrijdveld niet vraagt om 
ruimte bij de boei, maar dat dat “room” 
heet. Maar het team heeft z’n weg hier-
in wel gevonden. 

KAAGACTIVITEITEN

Maar ook op ons eigen thuiswater was 
er voor de jeugd genoeg te beleven. 
Samen met tout-Warmond opende 
de jeugd het vaarseizoen bij de Jene-
verboom. Uit handen van onze eigen 
voorzitter ontving Anouk Poelmann 
hier de Sloepieprijs voor aanstormend 
jeugdtalent. De volgende dag waren 
de Optimisten alweer te vinden op De 
Leede om de jeugd proef te laten varen 
op het water. 

Op ons eigen thuiswater was de Combi 
Kaag toch wel één van de hoogtepun-
ten. Ieder jaar weer komen hier meer 
Optimistzeilers op af om vaak voor de 

JEUGD 
ZEILEN 
VOORJAAR 
2023

allereerste keer een echte “plassen-
baan” te varen. Dit jaar ook nog  
eens onder fantastische zomerse  
omstandigheden. Na heerlijk gezeild 
te hebben konden deze zeilers heerlijk 
de verkoeling zoeken in Zwembad Kiek 
op de Kaagsociëteit.

Kortom, de Jeugd heeft niet stilgezeten. 
In de afgelopen maanden heeft een 
groeiende groep laten zien dat het 
enige “screen” wat je nodig hebt, niet 
het scherm van de mobiel is, maar 
“suncream” moet zijn.   

Pieter Modderman

 Cis geeft uitleg over de vlaggen die 
worden gebruikt op het startschip.

Zowel in de 
Optimist als 

in de RS Feva 
hebben we  

weer een 
dikke stapel 
felbegeerde 

CWO-diploma’s 
uit mogen 

reiken.
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roeichallenge

Verdeeld over zeven sloepen zijn van-

uit het hele land ruim vijftig collega’s 

met PTSS en andere vormen van men-

tale overbelasting op 18 april jl een 

roeichallenge met elkaar aangegaan.

De collega’s legden een tocht van dertig 
kilometer af, met als start- en finis-
hpunt haven Oost van onze Konink-
lijke Watersportvereniging De Kaag, 
de thuishaven van de Haagse politie 
roeisloep. Halverwege werd een goed 
verzorgde lunch genuttigd bij WSV de 
Braassemmmermeer. Hier konden 
de collega’s ook even op adem komen 
van het eerste deel van de onstuimige 
tocht, met een windkracht 4 à 5 is het 
best bikkelen.

HELENDE KRACHT

Deze roeichallenge is nadrukkelijk 
geen wedstrijd maar juist een manier 
om met elkaar kracht te vinden in een 
uitdagende roeitocht. Want samen 
roeien maakt sterker, zo heeft menig 
collega ondervonden die in een roeis-
loep is gestapt. Een reactie van een van 
de Haagse roeiers: Het was erg leuk, 
moe maar voldaan en weer trots op ons 
maar vooral op mijzelf!

HET BLAUWE LICHT

Voor ze het ‘startschot’ gaf, overhandig-

de José Lazeroms, lid van de Korpslei-
ding, een symbolisch Blauw Licht aan 
de sloep van de Eenheid Den Haag. ‘Dit 
blauwe licht staat symbool voor ons 
blauwe hart en de veilige blauwe haven 
voor de collega’s van het sloeproeien’, 
sprak zij de roeiers toe. ‘Zie deze lamp 
als een stip op de horizon en een baken, 
zoals het licht van de vuurtoren dat 
voor schepen is.’ 
 

‘GENOEG AAN EEN HALF WOORD’

Carla Cortel is trainer van de Haagse 
sloep en als zeer ervaren sloeproeister 
weet zij wat het positieve effect is van 
samen op en rond het water in touw 
zijn. ‘Het geeft rust en focus, maakt 
je sterker. En doordat de collega’s met 
lotgenoten in de boot zitten, voelen ze 
zich ook meer op hun gemak en beter 
begrepen. Ze hebben onderling vaak 
aan een half woord genoeg.

POLITIESLOEPEN

Afgelopen jaar hebben alle eenheden die 
sloeproeien aan collega’s met mentale 
overbelasting aanbieden, de beschik-
king over een eigen politiesloep gekre-
gen. Hans van Dolderen, lid van KWV 
De Kaag en voormalig hoofd bedrijfs-
voering van de politie-eenheid Rotter-
dam en ‘geestelijk vader’ van ‘roeien 
naar herstel’, heeft zich hard gemaakt 
voor de aanschaf van de politiesloepen. 

BEDANKT

Onze dank gaat uit naar KWV De Kaag, 
voor het belangeloos beschikbaar 
stellen van materiaal en de faciliteiten 
op haven Oost. Enorme dank aan de 
aanwezige vrijwilligers en havenmees-
ters van de vereniging welke geholpen 
hebben om deze dag voor de collega’s 
zo prikkelarm te laten verlopen. En de 
aanwezigheid van onze voorzitter Max 
Blom bij de start. 

Carla Cortel

POLITIE COLLEGA’S MET PTSS GAAN  
“RONDJE BRAASSEM” ALS ROEI-UITDAGING AAN

 José Lazeroms overhandigt het 
Blauwe Licht aan Carla Vergeer, lid van 
KWV De Kaag en als politievrijwilligster 
stuurvrouw van de Haagse sloep.

W
anneer het vuurwerk is gedoofd, de olie-
bollen van tafel, begint op 2 januari het 
watersportseizoen. U vraagt zich af, op 2 
januari? Is dat niet een beetje vroeg? Ik kan 
u zeggen, een goede voorbereiding en plan-

ning is het halve werk. De wedstrijdkalender is bekend, 
dus de vraag is aan welke wedstrijden gaan wij meedoen 
dit jaar? Blijven we op onze vertrouwde Kagerplassen of 
gaan we ook naar “buiten”? Onder het genot van vaak culi-
naire hoogstandjes, afgeblust met hemels vocht, wordt de 
planning gemaakt. De data worden in de agenda’s vastge-
legd. Nu gaat het echt beginnen, het samenstellen van de 
bemanning. Wie kan wanneer, waar slapen en wie brengt 
wat (wedstrijdboot en moederschip) en wanneer? Kortom 
een complexe mix van time management, resources and 
resourcing om in termen van het bedrijfsleven te blijven.

Laten we eens een voorbeeld van dichtbij bekijken. Op de 
kalender staat een 5-daags evenement in Friesland, een 
zeilweek. Hierbij dienen we rekening te houden met de 
volgende factoren: de bemanning neemt nog voltijds deel 
aan het arbeidsproces, heeft voorafgaand geen vakantie, 
het moederschip en zeilboot liggen op de Kaag en de 
afstand is niet in één dag te varen. Deze factoren doen we 
in de blender en het circus barst los.

Ruim voor het evenement wordt het moederschip 
aangemeld, voor vertrek diesel en water gebunkerd, en 
vertrekt het jacht op zaterdag, een week voor het eve-
nement, minutieus op tijd richting de Friese wateren. 
Middels marifoon of mobiele telefoon worden brug- en 
sluiswachters bewogen om hun kunstwerken te openen 
en wordt de tocht in twee dagen volbracht. Op de plaats 
van bestemming wordt ligplaats gekozen die van tevoren 
is gereserveerd. Nu volgt de volgende uitdaging, er moet 
immers op maandag weer gewerkt worden. Hoe komen 
we thuis?

Waar in het verleden nog weleens gebruik gemaakt werd 
van de gele burgerslurf verkiest men heden ten dage toch 
voor de auto. Dan heeft men in ieder geval de zekerheid 
dat men ook thuiskomt. Ook dit moet georganiseerd 

worden. Mocht u kinderen hebben die zojuist hun roze 
creditcard hebben mogen ontvangen en Max Verstappen 
aspiraties hebben? Dan kan dat een optie zijn om hen te 
vragen u te komen halen. Complicerende factor is: het is 
ook hun weekend, ze zijn aan rust toe. Om de mogelijke 
tegenwerkingen en aarzeling bij hen weg te nemen, advi-
seer ik het woord zeilweek te vervangen door festival. Dit 
is het magische woord en u zult zien, ze halen u graag op 
van het ‘festivalterrein”. Het vraagstuk accommodatie is 
hiermee getackeld en de werkdag op maandag veiligge-
steld. 

Dan het evenement zelf. Wie brengt de wedstrijdboot en 
wie rijdt met wie mee? Ook dit vergt weer enig organi-
satietalent. Aangekomen op het festivalterrein dient de 
boot in het water gelaten te worden. Hiervoor dient men 
in veel voorkomende gevallen dag en tijd af te spreken met 
de havenmeester. Er zijn natuurlijk altijd enkele wachten-
den voor u. Ligt men eenmaal in het water dan volgt het 
opzetten van de mast en het jacht voor te bereiden voor de 
komende wedstrijdserie de volgende dag.

Op de eerste dag van het evenement is het een drukte van 
belang. Na het opstaan volgt de ontbijtsessie waarbij men 
wordt geconfronteerd met een vaak vele grotere “fami-
lie” dan eerst bekend. In no-time worden douche sessies 
afgewerkt, eitjes gebakken, de laatste bemanningen 
aangespoord om hut te verruilen voor kuip of voordek. 
Na wat kunst en vliegwerk worden de zeilen gehesen en 
afgevaren naar het startschip. Precies op tijd, na vlag of 
startschot, glijdt de boot over de lijn. Het begin van een 
sportief zeilfestival maar ook het einde van een com-
plexe infrastructuuroperatie.

Wedstrijdzeilers, plannen routineus deze operatie van 
minuut van minuut. Geen excuses voor onverwachts op-
onthoud of materiaalgebrek, geen voedsel tekorten of le-
veringsproblemen of stikstof. Personeelsbezetting wordt 
op voorhand ingepland, kortom hier kan het ministerie 
van Verkeer en Infrastructuur en Waterstaat een puntje 
aan zuigen. Nu het kabinet Rutte IV is gevallen zou ik 
daarom pleiten dat de post van minister van Infrastruc-
tuur wordt ingevuld door een wedstrijdzeiler. Dan gaat 
het vast weer goed komen op de weg en het water. 

Gerrit Kranenburg-Marijt 

NIEUWE MINISTER  
VAN INFRASTRUCTUUR  
EN WATERSTAAT
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WARMOND, 13 juli 2023 – Burgemees-
ter Carla Breuer opende gisteravond 
rond kwart voor tien samen met Max 
Blom, voorzitter van de Koninklijke 
Watersportvereniging De Kaag, de 
101ste editie van de (natte) Kaagweek. 
Ze hesen samen de vlag in top. Waarna 
een letterlijk spetterende flyboardshow 
volgde van het Flyboard Team.

Maar voor het zover was moest de 
burgemeester wel eerst aan de over-
kant van de plas komen. Een flinke 
groep roeisloepen kwam daarom naar 
het Warmondse Park Groot Leerust om 
de burgemeester en wethouder Hooij 
op te halen. Wethouder Hooij roeide 
zelf naar de overkant; de burgemeester 

liet zich roeien in een roeisloep gevuld 
met de hermandad van de eenheid 
Den Haag. Een bijzondere sloep met 
een bijzondere boodschap en een 
bijzondere bemensing: politiemensen 
van een project van de “Blauwe Haven 
Rotterdam”. Dat is een verzamelnaam 
voor allerlei projecten voor politieme-
dewerkers die te maken hebben met 
een burn-out of PTSS. Collega’s helpen 
hen binnen die projecten om er weer 
bovenop te komen. Iedere veiligheids-
regio in Nederland heeft inmiddels een 
roeisloep. Eenmaal aan de overkant 
stapten Breuer en Hooij in de wereld 
van burn-out en PTSS omdat een van 
de roeiers zijn verhaal en dat van de 
Blauwe Haven vertelde. Beiden waren 

zichtbaar onder de indruk.

Daarna volgde de officiële opening 
en een optreden van de Coverband 
B-Loose in de koepel van Waterlust de 
Kaagsociëteit.

Tijdens de Kaagweek strijden zeilers en 
sloeproeiers in diverse klassen om tal 
van prijzen. Het hoogtepunt van de week 
is vrijdag, wanneer Holland en Friesland 
elkaar bestrijden in klassieke zeilsche-
pen van de Regenboogklasse. Deze wed-
strijd wordt traditioneel gestart door de 
Commissaris van de Koning, Jaap Smit. 
Zondag is de prijsuitreiking.

Bron: De Teyding, 13 juli 2023

 
Door Rose Marie Keizer, nieuwsblad De Teyding.

KAAGWEEK GEOPEND MET SPETTERENDE FLYBOARDSHOW

Friesland heeft niet het alleenrecht 
op zomerse sportevenementen als het 
skûtsjesilen tijdens de Sneekweek. 
Althans volgens de Zuid-Hollandse 
commissaris Jaap Smit. Zijn provin-
cie heeft immers net de Kaagweek 
achter de rug! “Gek, dat onze week veel 
minder bekend is”, zei de enthousiaste 
watersporter op de degelijke Zuid-Hol-
land. Op dit voormalige statenjacht 
van de provincie nodigde hij enkele 
relaties uit tijdens de Regenboograce 
op de Kagerplassen. “Dit schip werd 
verkocht in 2013 en ik trad nét te laat 
aan in 2014”, zei hij met spijt in zijn 
stem. “Dit had nóóit verkocht mogen 
worden! Nu heeft de meest waterrijke 
provincie geen statenjacht meer!” 

Op de rustieke Kagerplassen leek poli-
tiek Den Haag ver weg. Zou het niet iets 
voor CDA’er Jaap Smit zijn om er toch 
weer terug te keren? “Die vraag krijg 
ik wel meer”, was alles wat hij erover 
kwijt wilde. 

Tijdens de race met de ranke Regen-
bogen, de typisch Nederlandse houten 
driemans-zeilboten, nemen de pro-
vincies het jaarlijks tegen elkaar op: de 
ene keer in Zuid-Holland, de andere in 

Friesland. Vanwege het startschot liet 
Smit zijn gasten even achter, onder wie 
prins Pieter Christiaan, de nationale 
politiechef Henk van Essen, astronaut 
André Kuipers en Chris Breedveld, 
grootmeester van koning Willem-Al-
exander. Zij zagen hoe hun gastheer 
werd overgezet naar het startschip, 
waar het wedstrijdcomité overzicht 
trachtte te houden in de boten-chaos.
“Ik doe dit al dertig jaar, hoor”, glim-
lachte tijdwaarnemer Ineke Wolkers 
geruststellend. Met één arm in een 
mitella deelde ze commando’s uit als: 
“De X! De X!”, of „Nog een halve minuut 
voor de P!” Smit moest af en toe wat 
korte stoten op de sirene geven of juist 
een lange. Ondertussen voeren de eer-
ste schepen al over de startlijn, hoewel 
Smit het definitieve startsignaal nog 
niet had gegeven. “De Terugkom-vlag!”, 
klonk het meteen van de voorplecht. 
“Waar is de Terugkom-vlag!” Die kwam 
al snel uit de kajuit en de deelnemers 
begrepen dat ze opnieuw moesten 
proberen te starten.

Ondertussen, in de verte, gaf Max 
Blom, voorzitter van de eerbied-
waardige Koninklijke Watersport 
Vereniging De Kaag, de genodigden op 

de Zuid-Holland in alle rust toelichting 
bij alle scheepsbewegingen. “Zij krij-
gen uitleg!”, lachte commissaris Smit 
vertwijfeld met de sirene-knop in zijn 
hand. “Wanneer moet ik nou toet-toet-
toet doen en wanneer toeoeoeoet?” 
Terug op de Zuid-Holland, stond de 
voormalige Utrechtse en Overijsselse 
commissaris Boele Staal in de stuurhut 
bij kapitein Henk van Hulst. Zijn rede-
rij Van Hulst is de huidige eigenaar van 
het schip. Buiten begon het te druppe-
len en ook voormalig marinecomman-
dant Matthieu Borsboom kwam naar 
binnen. “Een viceadmiraal die niet 
tegen water kan!”, lachte Staal. “Dit is 
zoet water”, reageerde de voormalige 
zeeschuimer ad rem, terwijl buiten 
het gevecht tussen de scheepjes werd 
beslecht.

Op het Kagereiland, voor de Kaag-
sociëteit, reikte de commissaris de 
prijs uit: “Ik vind het ontzettend leuk 
om Friesland te feliciteren met de 
tweede plek!” De Friese aanvoerder 
Douwe Zwart mompelde serieus: “Wij 
winnen eigenlijk nooit uit, maar altijd 
thuis...”

Bron: Telegraaf

Door Stan Huygens, Telegraaf

FRIESLAND EVEN OP TWEEDE PLAATS

De 101ste Kaagweek is niet onopgemerkt voorbij gegaan. 

RADIO 

BOLLENSTREEK
DE TEYDING

STUDIO KAAG 

EN BRAASSEM
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RUM

REGENBOOGCLUB
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0

KAMPSCHREUR
p r o j e c t s t o f f e r i n g e n

www.kampschreur.nl

Wilt u hier volgend jaar ook tussen staan met uw logo? 
Stuur een bericht naar het secretariaat: secr@kwvdekaag.nl 

DE ORGANISATIE

In het organiseren van events heeft de 
club al meer dan 100 jaar ervaring en 
dat is te zien! Gecombineerd met zon, 
loyale (business) partners, wind en nog 
eens wind werden gave routes gezeild, 
vormden eilanden hindernissen en was 
het zoeken naar de juiste wind en voor-
bereid zijn op de vlaag! Met de enorme 
shifts bleef elke wedstrijd spannend tot 
het einde. De wind zorgde er uitein-
delijk voor dat van de 8 wedstrijden, 
5 konden worden gevaren, maar de 
strijd was er niet minder om en zeker 
in de onze klasse, de Marieholmklasse, 
die sinds 2016 mag meedoen aan de 
Kaagweek. Vrijwel alle boten varen in 
een eenheidsklasse. Traditionele boten 
in combinatie met polyester classic 
staat voor snelheid en maakt het ook 
voor de kijker interessant, zeker met 
de Holland-Friesland en de Optimisten 
erbij. De Kaag weet wat nodig is om 
er een event voor de toekomst van te 

maken. Dat voel je, dat omarm je en dat 
beleef je! 

Wat zijn de belangrijkste elementen:
• Locatie, locatie en nog eens locatie
• Verjonging in het zeilen
• Entertainment
• Zeilen op het scherpst van de snede 
• Gezelligheid 

LOCATIE

De Kaagsociëteit is de unieke plek voor 
dit feestje. Je hebt het eilandgevoel want 
het is alleen met de pont te bereiken, 
overzichtelijk, niet super toegankelijk, 
oudhollands maar heel uniek vlak-
bij Leiden waar je de mooiste zons-
ondergangen kunt zien en via het water 
verbonden met de zee, het IJsselmeer en 
Amsterdam;

VERJONGING IN HET ZEILEN

Ook de Optimistklasse deed mee met 
bloedfanatieke zeilers, Finjollen, de 

EDITIE 101   
WHERE CLASSIC 
MEETS TRENDS! 

Van alle zeilevenementen  
blijft de Kaagweek koning!  
Alles werd letterlijk dit jaar 
weer uit de kast gehaald om  
er een feestje van te maken.  
Met een machtige show van 
Flyboarders, diverse gave 
bands, een Tina Turner  
tribute, The Clarks (cover  
band bekend van Voetbal  
Inside), een Lange Tafel  
Diner, een klassediner,  
zingende zeilers en diverse 
DJ’s. Met 100 jaar ervaring  
op de mooiste plas van Neder
land is het elke woensdag al 
een feestje om te komen  
zeilen, maar met de Kaagweek 
is zeilen echt heel bijzonder. 

›

 Alle Marieholms aan het ponton
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RS Feva, Yngling en de Drakenklasse. 
Dat brengt vrijwel automatisch een 
behoorlijke vernieuwing in het zeilen. 
Traditioneel zijn de prachtige Regen-
bogen, Pampussen en 12-Voetsjollen. 
Vreemde eend in de bijt zijn de kleur-
rijke Marieholms, een toegankelijke 
kajuitboot in plaats van alle open 
boten. Een veelzijdige boot waar je 
heerlijk mee kunt (wedstrijd-) zeilen. 
Met al deze verschillende klassen is 
het een kleurrijk geheel waar de beste 
zeilers van Nederland zeker rondlopen 
en worden opgeleid. In de wedstrijden 
heb je als zeilers eigenlijk alles nodig, 
kennis van de wedstrijdbepalingen, de 
wind en zeilstrategie. Even iets anders 
dan een soms ietwat eentonige op- en 
neerbaan.

ENTERTAINMENT

Van klassiek, rock, hakken, jazz, neder-
landstalig, eigenlijk alle muzieksma-
ken heb ik voorbij horen komen in de 
feesttent. Deze keer was de set-up heel 
compact met de feesttent direct naast 
de Soos. Het steengoede programma 
verdiende eigenlijk meer ruimte, 
meer deelnemers en heel veel meer 

publiek. Elke avond stond de tent rond 
middernacht helemaal vol. De Hol-
land-Friesland wedstrijd moet zeker 
nooit verdwijnen, ondoorgrondelijk 
wat de strategieën zijn. Is het gewoon 
hard zeilen of eigenlijk meer een 
voetbalwedstrijd zonder afgebakend 
speelveld maar met duidelijk aanwezi-
ge scheidsrechters? Zolang het publiek 
maar staat op iets van een boot met 
een lekker drankje en lekkere muziek 
is het heerlijk om hiernaar te kijken. 
En dan heb ik het nog niet gehad over 
de after-party’s op diverse boten…. 
Voor mij is dit zeilfestival the best kept 
secret en voor zeilers zo waanzinnig 
om mee te maken want ook al zijn alle 
klassen best hecht en kennen ze elkaar 
goed, hier host iedereen door elkaar, 
eet iedereen met elkaar en waan je je 
af en toe in het buitenland. Hier zie je 
traditie en trends prachtig geëxposeerd 
tegen de mooiste oudhollandse achter-
grond. Voor mij schieten superlatieven 
te kort! 

ZEILEN OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE

De winnaars in elke klasse beheer-
sen in veel gevallen hun klasse op 

meerdere evenementen maar in een 
eenheidsklasse is dat nooit vanzelf-
sprekend. Het kennen van de plassen 
helpt, maar tijdens de Kaagweek neem 
je net iets meer risico. In de Regen-
boogklasse wonnen de Hollanders de 
Holland-Friesland wedstrijd, en bij de 
Marieholm bleef het tot de laatste boei 
spannend en werd in het laatste rak 
de zege toch bepaald door de Yansa. 
Het goede nieuws was dat de Mission 
IF Possible, met captain Hanz Zwart, 
weer helemaal back in business lijkt 
en tweede werd. De spanning die je 
aan boord voelt, is vanaf de kant/het 
ponton altijd zo moeilijk te zien, maar 
alle verschillende kleuren van de 
Marieholms helpen enorm. Laten we 
met z’n allen zorgen dat de Marieholm 
verdubbelt in de volgende editie!

GEZELLIGHEID

De echte festival vibe komt zeker ook 
door onze eigen Marieholm Ponton. 
Hoe leuk is het dat je na elke wedstrijd 
gelijk kunt aanleggen met iedereen 
waarmee je net op sportief gebied hebt 
gestreden? Alle handelingen worden 
geëvalueerd, geanalyseerd, versta-
gingen gemeten, belijning afgekeken, 
bemanningen gewisseld en doorrrrr! 
Je kunt even met elkaar lunchen, 
relaxen en ouwehoeren. Iedereen heeft 
tijdens de wedstrijd zijn eigen verhaal 
en iedereen beleeft de wedstrijd op zijn 
eigen manier. Je probeert altijd weer te 
verbeteren en hoopt de volgende wed-
strijd op meer succes. Kijkt effe bij de 
concurrentie, feliciteert elkaar, helpt 
elkaar, lacht met elkaar en geeft elkaar 
tips. Dat maakt de klasse hechter en 
steeds aantrekkelijker. Het is mak-
kelijk afspreken en als iedereen wat 
organiseert wordt het echt een feestje! 
Dank Rino, Marieke en Ronald, zonder 
jullie organisatietalent en gastvrijheid 
was het niet hetzelfde. Volgend jaar 
hopen we dat de kom helemaal vol ligt, 
ook met Marieholms van buiten de 
Kaag. Alhoewel we natuurlijk heel blij 
zijn met de andere klasses die om ons 
heen liggen. Het is een schouwspel met 
prachtige botenparade. Voor mij is dit 
4-daagse evenement het jaarlijkse zeil-
hoogtepunt met als Mission Goud op 
het erepodium. Dit jaar werd het zilver 
maar we hebben weer bewezen dat we 
het nog steeds kunnen. 

Lisette Smit-Bennemeer, 
Mission IF Possible – MIP - IF 117De Kaag weet 

wat nodig is 
om er een 
event voor de 
toekomst van  
te maken.

›
 Foto boven: Lekker eten met z'n 
allen, Foto onder: En uiteindelijk een 
podiumplaats.

 Lisette in actie op The Mission If Possible

 Even uitrusten tussen 
de wedstrijden door.
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inroeien, palaver in Hoolfwerffzaal, 
kraan op de Zijldijk 

A
ls commissie hadden we 
met veel rekening gehou-
den maar niet met deze 
zomerse temperaturen 
op 10 juni. De week voor 

ons evenement druk overleg binnen 
de commissie, de roeibonden en ons 
medisch begeleidingsteam want boven 
de 25 graden wordt intensief sporten 
gevaarlijk voor de gezondheid. Na veel 
wikken en wegen werd toch besloten 
om de races in te korten. Achteraf bleek 
dit een uitstekend besluit, het was echt 
een tropische dag. Op zo’n mooie dag 
gaan veel bootbezitters ‘Graag naar de 
Kaag’, waardoor we nu het erg drukke 
gedeelte van de Kagerplassen konden 
mijden. 

Op de dijk liep alles weer op rolletjes. 
De verkeersregelaars zorgen voor een 
veilig toevoer van auto’s met trailers, 
het takelteam legde de boten in het 
water en na het parkeren kwamen 
teams met vrije overtocht met de pont 
en een uitrijkaart vrolijk aan bij onze 
Kaagsociëteit. Na het aanmelden en na 
de prima koffie van Koen en zijn team 
konden we beginnen met de palavers 
van de sloepen en Gigs. Hier wezen we 
de teams nadrukkelijk op de gevaren 
van het warme weer met als thema 
“smeer en hydrateer”. 

De eerste races konden van start, 
alles liep gesmeerd.  Totdat de eerste 
teams terug kwamen. De teams waren 
oververhit wat leidde tot hard werken 
van de EHBO’ers en de veiligheids-
coördinator. Gelukkig zijn er geen  
ernstige zaken gebeurd, maar het was 
voor de commissie wel even schrikken, 
de heren moesten nog starten en de  
temperatuur bleef maar stijgen. We 
moesten snel beslissen en zochten de 
balans tussen veiligheid en roeiplezier. 
Uiteindelijk werd het besluit genomen 
om wel te roeien waarbij de Gigrace 
ingekort werd. Tijdens het palaver  
probeerden we de stuurmannen een 
beetje schrik aan te jagen door te 
zeggen dat we extra boten op het water 
zouden sturen. We waren blij dat heren 
veilig hun races hebben kunnen doen 
omdat toch bleek dat de temperatuur 
omhoog ging, alleen de wind werd  
harder waardoor de gevoelstempera-
tuur lager was. 

Na de races was iedereen op zoek naar 
schaduw waardoor het feestterrein  
zich verplaatste onder de parasols op 
het terras van Waterlust in plaats van 
het grasveld naast de startoren. Uitein-
delijk werd het voor en na de prijsuit-
reiking toch wel een feestje waarbij er 
gedanst en gezwommen werd. 

Het was weer een feestje om dit te  
mogen organiseren. Als laatste willen 
wij ons vrijwilligersteam bedanken. 
We hebben ze dit jaar in het nieuw 
gestoken, wat een prachtig gezicht  
was al die felgekleurde oranje polo’s.  
Sommige wilde het shirt inleveren 
maar dat hoefde niet maar we zeiden 
dat het wel een aanmoediging is om 
volgend jaar weer te helpen. Als laatste 
willen wij het bestuur nogmaals  
bedanken voor de financiële steun  
om dit mogelijk te maken.   

Tot volgende jaar,
De Kaagrace commissie 

 
25 GRADEN 
CELCIUS OP  
DE 16e EDITIE  

25 JAAR ROEIEN OP DE KAAG

BENIEUWD NAAR  

DE VIDEO? SCAN 

DE QR-CODE.
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YNGLING 
ZEILEN

O
p zaterdag 8 april was het 
eindelijk zo ver: de eer-
ste start van het seizoen 
voor de Yngling klasse. Na 
verschillende weekends 

met opstaptrainingen op onze vereni-
ging konden we ook een aantal nieuwe 
zeilers verwelkomen en lagen er twaalf 
teams klaar aan de start.  
 
Het weer was prachtig voor een 
seizoenstart: een mooi rustig windje 
leverde spannende races op. Op zater-
dag tijdens dit evenement houdt de 
Yngling klasse altijd haar ALV en hier 
werd door het comité fijn rekening mee 
gehouden zodat we om 16:00 uur kon-
den starten. Na de vergadering werd 
de borrel en het diner door het team 
van Koen Sijlmans perfect verzorgd en 
kwam iedereen naast het zeilen ook op 
sociaal vlak aan zijn trekken.  
 
Ook zondag en maandag was het 
wederom heerlijk zeilweer en werd er 
op het water hard gestreden met meer 
en minder wind. Dat het spannend was 
bleek wel in de eindstand: zowel de 
nummers 2 en 3 als de nummers 4, 5 en 
6 eindigden met een gelijk aantal pun-
ten. Tijdens de prijsuitreiking scheen 
de zon zo lekker dat iedereen een korte 
broek aan kon en we bang waren dat de 
chocoladehazen zouden smelten.  
 
Vorig jaar waren we met het wed-
strijdcomité overeengekomen dat we 
zouden uitproberen om twee typen 

wedstrijdbanen tegelijk te varen: 
onze klasse vaart graag kortere up-
down wedstrijden, de Cadetklasse 
de lange Kaag-wedstrijdbanen. Dit 
was goed bevallen en werd daarom 
dit jaar doorgezet. Zo konden wij 
maar liefst tien races varen, iets waar 
de zeilers zo in het begin van het 
seizoen in aanloop naar de grotere 
evenementen erg blij van werden. En 
samen met de Cadetklasse ging dat 
net als vorig jaar in prima harmonie. 
En nu, heb je dit jaar de opstaptrai-
ningen gemist maar vind je het wel 
leuk om dit jaar nog in een Yngling 
te zeilen? Sinds dit jaar heeft onze 
klasse de luxe dat er drie vereni-
gingsboten op de botenliften naast 
de sociëteit liggen, ook wel het best 
bewaarde geheim van KWV De Kaag 
genoemd. De boten zijn op de vereni-
ging neergelegd in een samenwer-
king tussen onze vereniging en de 
Stichting Nationaal Jeugdzeilplan. 
Gelukkig weten steeds meer zeilers 
deze boten te vinden en worden ze  
op de woensdagavonden goed  
gebruikt. 

Anna Bertling

WIL JE MEER WETEN OF  
OOK EENS MEEDOEN?  

Kijk dan op  

www.kwvdekaag.nl/ynglingzeilen, 

www.yngling.nl of neem contact op 

met Jikke de Jong: 06-50526337. 
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“RONDJE”  
NOORD-HOLLAND A

fgelopen Hemelvaart was 
het weer traditiegetrouw 
samen zeilen.
Wij, Martin en Maaike van 
de “Hauraki”, alsook de 

“Out of the Blue” gingen voor het eerst 
mee en mochten meegenieten van 

deze tocht.  Omdat wij voor het eerst 
meegaan mogen we ook een stukje 
schrijven voor het Kaagnieuws, altijd 
leuk om te horen hoe de nieuwkomers 
het hebben ervaren.

De tocht begint met de pret vooraf, 
d.m.v. appen en praten over waar we 
naartoe gaan, dit hoort bij het proces 
en dit alles onder de bezielende leiding 
van Rien Mussert en Jan Devilee waar-
voor alvast veel dank. De route van de 
tocht ligt van tevoren nog niet vast en 
is afhankelijk van de windrichting en 
windkracht en natuurlijk stroming. 

Dag 1: Woensdagochtend is het  
gezellig druk op haven Oost en zie je  
iedereen sjouwen met de laatste pro-
visie en warme kleding, want koud is 
het! De eerste brug over de A44 moet 
gehaald worden en we liggen keurig 
op tijd met dertien boten klaar om de 
tocht naar Noord-Holland te starten. 
Ondanks het grote konvooi, verloopt 
de tocht naar en door Haarlem heel 
voorspoedig en zouden we in een keer 
door kunnen varen richting de A9, 
maar… Traditiegetrouw is er een stop 
bij de Vomar, de supermarkt waar nog 
vers brood en drank aan boord gehaald 
kan worden. Ik lag naast een ervaren 
rondjes-zeiler en kreeg te horen dat 
deze stop ook bedoeld was om een 
heerlijk broodje kip te eten. Een kippies 
tent naast de Vomar, en om voor de 
volledige Rondje Noord-Holland expe-
rience te gaan zijn wij natuurlijk ook 
een broodje gaan halen. Met een beetje 
pijn in het hart lieten we de A9-brug 
voor de avond op het programma staan 
en gingen mee een rondje de Vomar in. 
Daar aangekomen zat een deel van het 
gezelschap aan een kopje koffie in de 
supermarkt en werd er druk bespro-
ken hoe de tocht verder ingevuld zou 
worden. Nadat iedereen weer aan boord 
was zijn we het laatste stukje gaan varen 
en waren we op tijd voor de opening 
van de A9-brug, waarna we afmeerden ›

Er stond 
wederom best 
veel wind en 
zonder spinaker 
gingen we hard 
zat, surfend op 
de golven.
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reportage

bij de saté-haven (W.V. IJmond Spaarn-
dam) voor een drankje aan de bar en 
een overnachting. Aan de bar wederom 
het gesprek over de route, wat gaan we 
doen? 

Dag 2: Strak om 08:00 uur palaver 
voor het clubhuis en tata, de knoop 
wordt doorgehakt, we gaan het IJssel-
meer op, de Noordzee laten we links 
liggen vanwege de windrichting en 
stroom tegen. Hoorn-Enkhuizen-Haar-
lem. Het volgende ontmoetingspunt is 
Hoorn, iedereen gaat op zijn eigen tijd 
op pad en langzaamaan wordt de haven 
weer stiller. Maar niks is zoals het lijkt, 
ook al is het een zeilboot, de motor is 
onmisbaar. Een van de boten heeft 
motorpech en met vereende krachten 
wordt er geklust zodat we allemaal de 
tocht kunnen hervatten. Het is een 
koude tocht over het Noordzeekanaal 
maar deze wordt beloond met een 
prachtige tocht richting Hoorn, de 
wind is harder dan verwacht en wat 
duurt het weer lang voordat we het 
Paard van Marken eindelijk zien. Leuk 
om te zien dat ook op dit grote water 

je elkaar na verschillende kruisraken 
weer tegenkomt. Met een beetje geluk 
hebben we een prachtige plek in de  
haven en genieten we van de zon en 
een drankje samen in de kuip. 

Dag 3: We mogen uitslapen. De volgen-
de date staat gepland in Enkhuizen om 
16:00 uur, makkelijk te halen voor  
iedereen. Om beurten vaart iedereen de 
haven uit en wederom is er hulp nodig 
bij een andere boot vanwege een lege 
accu. Snel gefikst en met enige hulp 
van elkaar is iedereen weer op pad. 
De wind staat lekker aan en de zeilen 
kunnen direct buiten de haven gehesen 
worden. Pang! Het grootzeilblok aan de 
mast in twee stukken tijdens het hijsen 
van het grootzeil. En nu…. dacht ik? 
Gelukkig is dit redelijk snel vervangen 
en varen we lekker door. We worden 
verwend met een tweede prachtige zeil-
dag en genieten van de zon en de wind. 
Na niet al te lang wachten kunnen we 
de sluis door en varen we de haven van 
Enkhuizen in. De boxen zijn reeds ge-
reserveerd, hoe fijn is dat en we liggen 
zalig even uit de wind en trekken snel 
onze korte broek aan. Het volgende 
programmapunt is aan de beurt, de 
steigerborrel. Van alle boten komen 
er happen en drankjes, er is zelfs een 
airfryer mee zodat de bitterbalen etc. 
ook rondgaan. Stoere verhalen over 
het zeilen worden gedeeld en iedereen 
staat na te genieten van een prachtige 
dag. Dat is nog niet alles, het volgende 
onderwerp op het programma is de 
BBQ! Iedereen gaat terug naar de boot 
en er wordt een tijd en locatie op het 
gras afgesproken. De haven heeft stoel-
tjes en tafeltjes voor ons geregeld, top! 
Tot mijn verbazing staan er minstens 
zeven BBQ’s te branden als wij ook ko-
men aanlopen. Iedereen is intussen dik 
aangekleed want de wind is nog niet 
gaan liggen en het is goed fris buiten. 
Het eten en drinken is lekker en gezel-
lig, iedereen heeft wat meegenomen. 
En traditiegetrouw komen de gitaar, 
mondharmonica en boombox tevoor-
schijn en wordt er gezongen en gedanst 
(om warm te blijven) J. Na enige tijd 
gaan wij er stiekem vandoor en lopen 

nog even het stadje in om onze eigen 
traditie (een drankje bij ’t Ankertje) ook 
vast te houden. 

Dag 4: De laatste zeildag kan begin-
nen, volgens mij kan iedereen zonder 
panne vertrekken en varen we voor de 
wind terug richting Haarlem. Er wordt 
gesproken over spinakers maar ik heb 
er geen gezien! Er stond wederom best 
veel wind en zonder spinaker gingen we 
hard zat, surfend op de golven 😊. Via 
Amsterdam, het Noordzeekanaal naar 
Haarlem. We konden samen liggen op 
het vertrouwde plekje bij de Vomar, ge-
zellig de dag evalueren en pizza’s halen. 

Dag 5: Op tijd wakker worden en met 
z’n allen de stad door om weer op tijd 
voor de A44 te zijn. De blauwe golf 
was iets minder blauw dan verwacht 
maar desalniettemin werd het konvooi 
steeds groter en kwamen we allemaal 

Sterke verhalen in de kuip.

weer aan op onze bestemming de Kaag. 
Wat is de Kaag dan ineens weer klein 
als je van het IJsselmeer komt! 

Nu echt het laatste onderdeel van het 
programma, evaluatie bij ’t Lichthuys. 
Eerst de auto vol stoppen met de tassen 
en dan nagenieten van een zalige tocht! 
De vraag van vandaag, hoe gaan we het 
Rondje Noord-Holland voortaan noe-
men? Het is blijkbaar al jaren niet gelukt 
om het rondje daadwerkelijk te varen, 
niet erg, want de pret is er niet minder 
om, misschien zelfs wel leuker. Idee: 
“Tocht Noord-Holland, Rondje IJssel-
meer” misschien? De geleerden mogen 
daar verder over nadenken. Ik vond het 
heerlijk om drie dagen lange stukken 
te zeilen zonder vast te komen te zitten! 
Volgend jaar weer? Wie weet.  

Groet van Martin en  
Maaike van de Hauraki

›

Ik vond het 
heerlijk om  
drie dagen  

lange stukken  
te zeilen  

zonder vast  
komen  

te zitten!
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MET HET A T/M Z PAKKET VAN MAX BEHREND

GAAT HET U ALTIJD 
VOOR DE WIND

Bij Max Behrend bent u zowel op het 
water als op het land goed verzekerd. 
Neemt u meerdere verzekeringen af, dan 
kunt u tot wel 15% korting krijgen op het 
hele pakket. Meer weten of persoonlijk 
advies tel: 071 30 50 250

Max Behrend Verzekeringen BV
Veerpolder 1-B  - 2361 KV WARMOND
www.maximaal.info  | info@maximaal.info

Kaag Cruise 
Culinair 

Om 12:15 arriveren wij met de “Salute” 
op de Kaagsociëteit. We kunnen nog 
net een plekje vinden aan de houten 
steiger, toch wel lekker met een gelakte 
houten sloep, desalniettemin lag de 
extra aangelegde haven voor de Kaag-
week er strak bij.

De vrolijke blauwe en gouden ballonnen  
die wij bij de inschrijving hadden gekre-
gen voor herkenbaarheid, werden gauw 
aan de boot geknoopt en de motor werd 
gestart.

De eerste stop was het Vennemeer 
waar restaurant “De Plantage” een 
stek gevonden had bij de B&B van Arie 
Bosman. Hier werd ons eerste gerecht 
geserveerd. Een schilderijtje op je bord 
met een geraffineerde smaak. De tocht 
was goed begonnen.

Genietend van het heerlijke gerecht 
met bijpassende wijn werd de tocht ver-
volgd over de Zijp, Zijl, over het Joppe 
naar de tweede stop: La Croute de Zon. 
In park Groot Leerust, bij de theekoepel 
werden wij vergast op een heerlijke 
bavette van de grill. Al smullend, met 
een zonnetje en een stevig windje op de 

kont varen we via de Leede, het Stoom-
botengat en Norremeer richting Van 
Lent op Kaagdorp. Wij stoppen bij onze 
derde restaurant “Tante Kee”. Waar wij 
vroeger de kinderen trakteerden op 
pannenkoeken bij Kee en haar dochters 
verwennen Kim en Raymond ons nu 
met een heerlijk visgerecht met paling 
van Eveleens. 

Bij Van Lent op de steiger komen we 
langs het tweede vertrekpunt van de 
tocht. Hier staat Frans Sluyters met  
Kirsten Renaud om de deelnemers in  
te checken en aan hen hun routebe-
schrijving te overhandigen. Slim  
bedacht, zodat het aantal boten een 
beetje wordt verspreid.

Al genietend van ons derde gerecht 
draaien we stuurboord uit de Ringvaart 
op richting de Ade. Achter ons groepe-
ren zich hele donkere wolken waar 
welgeteld twee druppels uit zijn geval - 
len. Naast het culinaire genieten is het 
ook genieten van het prachtige land-
schap. Dit is op en top het Groene Hart.

Halverwege de Ade stoppen wij bij de 
vierde pleisterplaats, de Hoeve  

Waterrijk van de familie Van der Poel. 
Hier heeft restaurant Suzie’s & Van 
Aken haar keuken opgezet. En wat voor 
een. Een heerlijk gerecht van 24 uur 
gegaard buikspek met mango ijs. Wat 
een spannende combinaties. Weer eens 
wat anders dan aardappelen, vlees en 
groenten. Wanneer wij weer van wal 
steken is de zon inmiddels verdwenen 
en worden we getrakteerd op hier en 
daar een losse druppel. Koers wordt 
gezet naar de Koppoel, het laatste 
restaurant voordat we weer terug naar 

de Kaagsociëteit teruggaan. Bij de 
Vergulde Vos weer heel wat anders: 
sticky spicy spareribs. Zo gaar en vers 
dat het vlees van het bot afglijdt. De 
lucht wordt donkerder en donkerder. 
Er wordt door de schipper een tandje 
gas bij gegeven. Wanneer wij via de 
Sever het Zweiland opvaren is de lucht 
zwart. We trekken onze regenjas aan 
en wachten op wat gaat komen. We 
zien bliksemschichten over de polder 
gaan. Net als er afgemeerd wordt bij 
de Kaagsociëteit gaat het los. Gelukkig 

Hallo papa en mama, komen jullie bij ons eten? Neem dan wel je  
regenjas mee! Toch best bijzonder wanneer je zo’n uitnodiging  
krijgt van je kinderen. De puzzelstukjes vallen echter snel op zijn 
plaats wanneer de uitnodiging gaat over de Kaag Cruise Culinair. 
Net als het jaar daarvoor waren wij weer uitgenodigd om met  
onze zoon mee te varen en deel te nemen aan deze bijzondere  
sloepentocht. En natuurlijk stappen wij graag in. De Kaag  
heeft een speciaal plekje in ons hart. Nu 85 en 87 jaar gaan wij  
nog steeds Graag naar De Kaag.

culinair

kunnen we schuilen onder de kap en de 
tent van de sloep en zitten droog. Onze 
stuurman en bemanning, inclusief 
hond redden dat niet. 

De regen wordt gauw minder waar-
door wij snel de Koepelzaal in worden 
gebracht. Dat is voor ons altijd een 
soort van thuiskomen. Hier liggen heel 
veel goede herinneringen van de tijd 
dat wij nog actief zeilden in 16m2 en 
Regenboog en tijdens de Kaagweken op 
het Vennemeer lagen.

Leuk was daarom dat wij oude beken-
den tegenkwamen en ons gedag kwa-
men zeggen. De jongens verzorgden het 
laatste gerecht: kaas van de boerderijen 
rond de Kaag, van o.a., hallo daar is hij 
weer: Hoeve Waterrijk. Als toetje toe 
een rumcocktail van Mates.

Wat een fantastische tocht, wat een werk 
en wat een kwaliteit van eten. Als wij het 
mogen beleven, graag volgend jaar weer. 

Joop en An Kranenburg 

https://www.maximaal.info
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jeneverboom

JENEVERBOOMBOKAAL  
8 & 9 JULI 2023
De winnaars:

1. Peter Schuil 

2. Peter Bijlard 

3. Erik Kampschreur

Het Jeneverboomschilderij wil je liever niet winnen  
(door Erik Kampschreur)

Het Genootschap 
(door Erik Kampschreur)

Koen in zijn nieuwe functie 
(door Patricia Paddenburg)

Maarten Paddenburg met bemanning 
(door Patricia Paddenburg) Gezellig eten met z'n allen (door Ido Poelman) Foto door Margot van der Linden)

Winnaar Peter Schuil met bemanning Kyle en Olga 
(door Erik Kampschreur)

De startlijn 
(door Margot van der Linden)

Het hele wedstrijdveld (door Ido Poelman)
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voorkaag

De volgende dag is het “Raceday”. Na 
een bakkie koffie bij Koen, tuigen we de 
boot op en varen we richting de start. 

We hadden een magere zeven boten 
aan de start, het was prachtig zeilweer 
om even op te starten hoor!! Voor de 
start nog even de lijn peilen, een ‘aan 
de windje’, een ‘voor de windje’, de baan 
goed opnemen en bepalen aan welke 
kant we de spinnaker opbergen. Ready 
to go!! 

DE 148 KOMT 
WEER UIT HAAR 
WINTERSLAAP...! 

Samen met Leo Hartman op vrijdagmiddag afgesproken bij de 
Kaagsociëteit om de mast alvast omhoog te zetten en natuurlijk 
te proosten op het aankomende seizoen! Het is immers de dag 
na Koningsdag en dat is aan een aantal atleten nog te zien…! De 
mannen van de 155 volledig in zeilpak al twee uur bezig met de 
“op en neer” van de spiboom. Zal dit hun eerste wedstrijd van het 
seizoen zijn? Hun plan was om nog te trainen op vrijdagmiddag… 
maar dat is niet meer gelukt. 

We hadden een mooie start, maar 
kruisen door het “Stoombotengat” 
blijft altijd verraderlijk! We belandden 
achteraan in het veld en gingen voor 
een inhaalrace! Voor de wind loeven 
met Bas de Nes in de 39 en we werden 
3e. Eric Kampschreur wint.

De tweede weer een inhaalpotje! Voor 
de wind loeven met de 140, waar mijn 
pa stuurman is. We zeggen altijd een 
wedstrijd in een wedstrijd…!! Haha...!! ›
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voorkaag

Uiteraard gingen we ze voorbij en 
werden 2e. Peter Bijlard won de tweede 
wedstrijd. 

Het was prachtig zeilweer, dus besloot 
het comité om nog een derde wedstrijd 
te varen. Wij hadden alweer een inhaal-
wedstrijd…! Misschien toch proberen 
om vanaf het begin voorin te varen…. 
We voeren goed naar voren en werden 
2e. Bijlard won ook de derde wedstrijd.

Op zondagochtend bij Leo op de boot, 
waar zoon Sjoerd al vroeg op moest, 
want die ging mee met de boeienboot...! 
Het was strakblauw en dus volop zon! 
Zonnebrand smeren en gaan. We had-
den een stuk minder wind dan zaterdag 

en de wind was 180 graden gedraaid. 
We wilden scherp van start! Het was 
een spannende wedstrijd, waarin de 
wind veel draaide en zwak was. 

Een aantal Regenbogen had profijt van 
“privévlaagjes” en een aantal Regen-
bogen hadden last van windwakken… 
Halverwege de wedstrijd werd de baan 
afgekort! Ene Sjoerd Hartman floot de 
zeilers over de finish. Hij riep al snel 
naar ons: “Jij was te vroeg Pap!!” Het 
bleek dat we iets te scherp waren en 
hadden dus een OCS… 

We gingen gelijk weer door naar de 
start. De 87 duwde ons, maar ook de 140 
over de lijn en de X-vlag werd gehesen… We hebben 

vijf mooie 
wedstrijden 
kunnen varen 
met prachtig 
zeilweer!

EEN LEUKE IMPRESSIE ZIEN VAN DE VOORKAAG, OPGENOMEN MET EEN DRONE?  

SCAN DAN DE QR-CODE MET DE CAMERA VAN JE TELEFOON EN BEKIJK HET FILMPJE OOK OP JE TELEFOON.

Wij gingen beiden terug en moesten 
weer voor een inhaalrace! Hierdoor 
besloten we extra risico te nemen en 
gingen nog verder de bietenbrug op!! 
Het was een wedstrijd tegen onszelf en 
we werden laatste. Peter Bijlard werd 
wederom 1e en won het evenement! 
Van harte! 

We hebben vijf mooie wedstrijden 
kunnen varen met prachtig zeilweer! 
Een perfect en gezellig evenement 
om de boot uit de winterstalling te 
halen en op te starten voor het nieuwe 
zeilseizoen. 

Rick Kampscheur

›

 winnaars Koos-Jan van 
Brouwershaven, Peter Bijlard 
en PP Plevier.

 In de toren met Gerda, Enid en Herman



68 KAAGNIEUWS KAAGNIEUWS 69

Het is nu al een eind in de zomer als jullie dit lezen. 

Maar voor mij is het net een week na Pinksteren. De 

afgelopen weken waren leuk, maar roerig. Ik neem 

jullie allemaal nog even mee vanuit mijn perspectief. 

En gelukkig is dat meer dan mijn drie meter zeventig! 

Het begon bij jullie vergadering. Ik zag natuurlijk heel 

veel bekenden langs lopen, maar ook een onbekende. 

Kon ik niet plaatsen. Iedereen was vroeger gekomen 

om onze Pauline te huldigen. Nu ken ik Pauline na-

tuurlijk ook. Wie niet!  Twee jaar geleden is zij bij mij 

geweest in mijn winterstalling om mijn verhaal op te 

schrijven omdat weer niemand van de jollenzeilers er 

zin in had. De lieverd wel. Zij doet werkelijk alles voor 

de vereniging, zij is de motor! En als zij deze zomer 

met mij mee de plas opgaat heb ik eindelijk een motor 

in mij! Tijdens jullie vergadering is zij verrast door die 

voor mij onbekende vrouw. Zij bleek de wethouder te 

zijn van onze mooie gemeente en heeft haar gedeco-

reerd (zoals jullie dat noemen). Wat was zij trots toen 

zij weer langs mij liep. Super verdiend, lieve schat!

Wat de afgelopen week ook weer veel reuring gaf was 

toch het grote Pinksterevenement van al mijn vrien-

dinnen van heinde en ver. Eén dolle boel. En ik mocht 

ook als uitzondering mee varen. Jullie moeten weten 

dat ik, vanuit de vereniging, niet beschikbaar ben om 

meegenomen te worden voor meerdere dagen. Ik 

mag alleen stand-by staan als reserve. Ik vind dit al 

jaren een probleem, want ik mag nooit gezellig met 

mijn vriendinnen uit Verweggistan stoeien. Maar nu 

bleek dat er twee jollen uit Duitsland meededen.  

Prima natuurlijk, ik spreek wel een beetje over de 

paal, zoals ze in Twente zeggen. Maar wat blijkt, zij 

hadden twee Italiaanse jollen. En toen ging er iets 

mis in de jollenclub, jullie vereniging. Zij mochten niet 

meedoen. En waarom niet? Zij hebben te veel lijntjes 

om aan te trekken. Overal blokjes en klemmetjes. En 

CoCootjje
Lieve lezers  

van dit wederom mooie 
en nieuwe glossy,

mooi dat ze zijn!! Ik ben niet snel jaloers, maar hier kan 

een eenvoudige Kaagmeid niet tegenop. 

Maar goed, het gebeurde dat die man uit Duitsland met 

mij ging varen. Ik dacht eerst, hoe groot kun je verschil 

maken. Maar al snel hadden wij een mooie band 

samen. Hij zat alleen vaak op plekjes bij mij waarbij ik 

dacht: nee baas ik heb daar niets. Geen mooie blokjes! 

Uiteindelijk hebben wij drie hele mooie dagen gehad 

met mooi weer en redelijk veel wind. We konden het 

samen goed aan. En het mooiste was dat hij helemaal 

verliefd is geworden op onze plas. Hij en zijn vrouw 

zeilen normaliter op de Bodensee wat heel wat groter 

is dan onze poelen.

Ik ben begonnen met een mooie verrassing voor  

Pauline, maar zij is niet de enige die verrast werd 

met een onderscheiding. Tijdens het bekende 

Pinksterjollen diner is mijn Menno onderscheiden met 

het vaantje van verdienste van de Twaalfvoetsjollen-

club! Ja echt leuk! Voor hem een complete verrassing. 

Ik had al zoiets gehoord. Hij heeft dit gekregen voor al 

zijn werk de afgelopen zeven jaar voor de Kaagjollen en 

de jol in het algemeen.

Maar… ook voor alles wat hij voor mij doet. Van mij mag 

hij daar wel twee vaantjes voor ontvangen! Hij doet dat 

zo goed en met zoveel liefde voor mij… de schat.

Dus Pauline en Menno, wij jollenmeiden en alle  

mede-collega’s van de Kaagvloot: VAN HARTE!

Jullie hebben het dik verdiend.

Zo, en nu terug naar het nu.

Heel veel plezier de rest van het seizoen en kom ook 

eens bij mij langs. Even gezellig de plas op!

Liefs jullie CoCootje

Hij heeft  
dit gekregen 

voor al zijn werk 
de afgelopen 

zeven jaar voor 
de Kaagjollen 

en de jol in het 
algemeen.
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VOORGESTELDE LEDEN

NAAM WOONPLAATS VOORGESTELD DOOR:

Dhr. B.A. Akkerman Warmond Mevr. H. Akkerman-Arendsen Dhr A.E. Akkerman

Dhr. J.H. Bloemarts Wassenaar Dhr. M. Snelderwaard

Dhr. M.R.C. Blom Den Haag Dhr. M. Blom Mevr. A. Blom

Dhr. P.J.M. Cosijn Wassenaar Dhr. F. Sytsema Dhr. A. Kaaks

Dhr. L.M.A. Declerck Leiderdorp Dhr. P. Vink Dhr. J. Hoogenboom

Mevr. M.C. Feeke Amstelveen Dhr. K. Kattenberg Mevr. S. Keessen

Mev. S. Gunters Den Haag Dhr. R.J. Brugman Dhr. R. Brinkel

Dhr. J.D. Henderson Leiden Dhr. G. Kranenburg-Marijt Mevr. J. van Eijk

Mevr. A.K. Hilgers Leiden Mevr. A. Venemans Mevr. E. Fintelman

Dhr. J.H. Hoeksema Den Haag Dhr. H. de Haer Dhr. R. van der Horst

Dhr. J.J. Hopman Warmond oud lid

Mevr. K. Jonkman Warmond Mevr. L. Smit Dhr. G. van der Laan

Dhr. R.H.J. van Kampen Oegstgeest Dhr. J. van Kampen Dhr. B. van der Kruk

Dhr. P.M.J. Kempeneers Warmond Mevr. M. Molenaar Dhr. P.J. Kempeneers

Dhr. N.D. van Klaveren Rijnsburg Dhr. G. Kranenburg-Marijt Mevr. J. van Eijk

Dhr. M. Kok Hazerswoude-Rijndijk Mevr. M. Yntema Dhr. H. Yntema

Dhr. C.M.P. Koopmans Oegstgeest Mevr.w J. de Jong Mevr. R. de Kler

Dhr. J.J. Kos Oegstgeest Dhr. T. de Haer Dhr. H. de Haer

Dhr. N. Mulder Zoeterwoude Dhr. M. Blom Dhr. M. Knegtel

Dhr. M.A.J. Ober Oegstgeest Mevr. P. de Zwart Mevr. J. van Eijk

Dhr. P.E.J. Parramore Verbiet, Zwitserland Dhr. P. Heerema Dhr. T. de Haer

Dhr. M.G.A. de Ridder Oegstgeest oud-lid 

Dhr. E.S.T. Scheenstra Oegstgeest Dhr. V. Meijer Dhr. M. Nieboer

Dhr. D.A. Schönberg Amsterdam Dhr. R. Brinkel Dhr. M. Blom

Dhr. C.P. van Spronsen Den Haag Dhr. R.J. Brugman Dhr. R. Brinkel

Dhr. A. van Straalen Malta oud-lid 

Mevr. J.C.M. Tijssen Zoeterwoude Mev. M. Huits Mevr. A. Batelaan

Mevr. M.L. Uijterlinden Oegstgeest Mevr. M.  Kuntzel Mevr. N. Kruse

Dhr. A. J. Verhoef Barendrecht Dhr. B. Voermans Dhr. M. Blom

Dhr. E.J. van der Vijver Oegstgeest Dhr. A. Meijer Mevr. N. ter Braake

Mevr. A. Visscher-van der Meer Leiden Mevr. J. Menken Dhr. L. Menken

Dhr. A. Vos Leiden oud-lid 

Dhr. W. Weijburg Ponlevoy, France oud-lid 

Mevr. A.C.A. van Zon Leiden Mevr. G. Bosman
Mevr. H. van Berge 
Henegouwen

Dhr. D. van der Zon Oegstgeest Dhr. R. Juffermans Dhr. M. Juffermans

AUGUSTUS

2 Zomeravondwedstrijd

9 Zomeravondwedstrijd

10 t/m 20 WK Scheveningen

14 t/m 18 Jeugdweek

16 Zomeravondwedstrijd

23 Zomeravondwedstrijd

30 Zomeravondwedstrijd

SEPTEMBER

3 Jeugdtraining

10 Jeugdtraining

9 & 10 Rond & Plat & Polyclassics

16 Havenborrel

17 Jeugdtraining

17 8-Uurs race

23 & 24 Nakaag

24 Jeugdtraining

30 Lange Afstand Valken

30 NK Sprint Pampus

OKTOBER

1 Lange Afstand Valken

1 NK Sprint Pampus

1 Jeugdtraining

8 Jeugdtraining

8 Winterwedstrijd   

9 Spreekuur bestuur

15 Jeugdtraining

22 Jeugdtraining

29 Jeugdtraining

NOVEMBER

5 Jeugdtraining

12 Jeugdtraining

12 Winterwedstrijd

19 Jeugdtraining

23 Algemene Ledenvergadering

26 Jeugdtraining

DECEMBER

10 Winterwedstrijd

29 Klaverjastoernooi

GEZINSLEDEN

Dhr. O. de Groot, Warmond

JEUGDLEDEN

Alexander Versluijs, Den Haag

Gijs Hamer, Den Haag

Abel Brussee, Oegstgeest

OVERLEDEN

De heer T. Goemans,  

overleden op 27 maart 2023

De heer A.F.J. van Overmeire,  

overleden op 4 april 2023

De heer P. ter Riet,  

overleden op 24 april 2023

De heer C.H. Hoogstraten,  

overleden op 14 juni 2023

De heer F.H.A. Beck,  

overleden op 21 juni 2023

Wij wensen de nabestaanden  

heel veel sterkte bij het  

verwerken van dit grote verlies.

DE PUBLICATIE “PERSONALIA”  

IS OOK TE LEZEN OP DE  

WEBSITE ONDER “VERENIGING”

Geopend Ma. t/m Zat. 8:00 - 20:00 uur
Zondag 10:00 - 18:00 uur

Albert Heijn 
Warmond

Bezwaren tegen het voorgestelde lidmaatschap kunnen tot vier weken na de aanmelddatum schriftelijk worden ingebracht 

bij het bestuur. Na deze termijn zal het bestuur beslissen over toekenning van het lidmaatschap. 

Beëindiging lidmaatschap - Als u uw lidmaatschap van KWV De Kaag wilt opzeggen, dan moet u dat schriftelijk doen, door 

een opzeggingsbrief naar het secretariaat te sturen. Opzegging kan alleen tegen het einde van het lopende verenigingsjaar. 

Opzegging moet vóór 1 november. Bij een opzegging ná 1 november loopt het lidmaatschap door tot het einde van het  

eerstvolgende verenigingsjaar.

https://www.tijssenwatersport.nl
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